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Inananlarındır 


sfelirelei Nfojui 
Hakan Yetişkin 


Ağustos, binlerce yıllık mazimizde altın harflerle yazılmış. 30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında zafer ile sonuçlanan büyük taarruz ve Türk milletinin yeniden bağımsızlığına ve hürriyetine kavuştuğu bir ay. Bizler de dergi ekibi olarak, tıpkı milli mücadele yıllarında olduğu gibi tabiri caizse yedi düvele karşı meydan okuduğumuz, ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz, bir yıl önce hain darbe girişimi atlattığımız ve yine tıpkı milli mücadelede olduğu gibi nöbet tutarak gecelediğimiz bu ayda özellikle ilginizi çekecek konular üzerinde durarak ve olabildiğince farklı içerikler ihtiva eden bir dergi hazırladık. Yaz tatilinde olduğumuz ve çoğumuzun yıllık iznini kullandığı Ağustos ayının moral ve güç depolamak için eşsiz bir fırsat olduğunu hatırlatır tüm okuyucularımıza keyifli okumalar dilerim. 
Hakan Yiskin 
NEW İSTANBUL İLETİŞİM HATTI 
0850304 1478 
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EURO 6 
ŞAMPİYONU 
SCANIA 


MAKSİMUM HİZMET SÜRESİ, 
MAKSİMUM KAZANÇ 


Türkiye şartlarıyla 100 uyumlu yakıt sistemi 9100 SCR, Scania'da. 
Sorun çıkarmayan, iş kaybı yaşatmayan Scania araçlarla, kesintisiz hizmet sürenizi ve kazancınızı artırın. 


Scania. Her şey yolunda. 
scania.com.tr SCANLA 


Trafik Hayattır | Doğuş Otomotiv | ScaniaFinans | DOD Ağır Vasıta | 4447244(444SC 44) | MG''in /ScaniaTr 


Scania aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Scania model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu ilan baskı tarihinden sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Scania tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu ilanda kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Scania ürün ve hizmetlerini satın alırken kanuni gereklilikler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda daha fazla bilgi almak için lütfen Scania Yetkili Satıcıları ve Servisleri ile iletişime geçin veya www.scania.com.tr adresini ziyaret edin. 
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DAHA NE VAR?.. 


HAKAN YETİŞKİN 

İnsan yaratılışı itibariyle eğitime en fazla ihtiyacı olan canlıdır. İnsan haricinde ki tüm canlılar, kendi cinsinin özelliklerini kazanmış olarak dünyaya gelir. İçgüdüsel olarak kendisinde var olan özellikleri zamanla açığa çıkarırlar. Ancak insan eğitim yoluyla kendinde var olan özellikleri keşfeder ve potansiyelini açığa çıkarır. 


TALHA UĞURLUEL 

İstanbul Boğazı'nın girişinde ve çıkışında bulunan dört türbenin denizcileri koruduğunu biliyor muydunuz? Birçok denizci bugün bile bu manevi önderlere dua etmeden Boğaz'dan geçmiyor. 


AHMED HULÜSİ 

Burada Cenâb-ı Hakk'ın bize açtığı çok önemli bir gerçeği açıklamak istiyorum... Bu elbette bizim değerlendirmemizdir ki kimse bunu kabul ile zorunlu değildir... 


AHMED FEVZİ YÜKSEL 

İnsanın gelişimini zamana bağlı" olarak ele almak lazım. Ancak istisnai bazı durumları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. 


RAMAZAN MALTEPE 

Eğer akademisyensen bileceksin arkadaş. 

Vatandaşın nükleer 

santralle ilgili sorusuna da cevap vereceksin, alabalık üretimiyle ilgili de yazacaksın. 


ONUR BOLAT 

Kültür-Sanat bilinci ve tüketimi, tarih belleği, vicdanı, bireysel farkındalığı, acil detoksa ihtiyaç duymaktadır. Bu milli ulusal bir o sorumluluktur. 


SİNA AFRA 

Hepimizin hayatında kaybettiğimiz anlar veya başarısızlıklar vardır. Kaybetmek hayatın bir doğal bir parçası ama “param yok” demekle... 
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Ozel Okul mu? Okulck mu? 


İnsan yaratılışı itibariyle eğitime en fazla ihtiyacı olan canlıdır. İnsan 


haricinde ki tüm canlılar, kendi cinsinin özelliklerini kazanmış olarak dünyaya gelir. İçgüdüsel olarak kendisinde var olan özellikleri zamanla açığa çıkarırlar: Ancak insan eğitim yoluyla kendinde var olan özellikleri keşfeder ve potansiyelini açığa çıkarır. 


Dünyanın tüm büyük önderleri, dâhileri, bilim adamları iyi bir eğitim- den geçmiştir. Günümüzün en önemli eğitim kurumu ise malumunuz üzere okuldur. Ebeveynlerin çalışması, sosyal hayatın sanallaşması ve ne yazık ki ailede ve toplumun kendi içinde verilen eğitimin azalması sonucu okullar en önemli eğitim kurumu haline gelmiştir. 


# Hakan Yetişkin ij ©Hakan Yetiskin 


Peki iyi bir okul seçimi nasıl yapılmalıdır? 


Konunun uzmanı olmamakla birlikte naçizane görüşüm, öncelikle eğitimin ailede başlayıp okulda devam ettiği unutulmamalı bunların birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasına özen gösterilmesidir. Aksi takdirde çocuğun kendi içersinde tutarsızlıklar başlayacak ve kişilik çatışması, bozukluğu yaşayacaktır. 

Okul seçerken ikinci önemli husus ise verilen eğitimin bilimsel olması ve hali hazırda okulun başarısıdır. Başarı konusun da ise sınav başarılarından ziyade öğrencileri gözlemlemenin daha doğru yol olacağı kanaatindeyim. Anlayacağınız okul seçiminde 


çok fazla dikkatli olmanız gerekiyor. 
Özel okullara gelecek olursak şimdi bir okul düşünün! Güzel süslü püslü 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bir bina, şık bir tabela, oyun ve spor alanları, rehabilitasyon, etüt merkezi, özel sınıflar vesaire eğitim için her şey mevcut ancak okulun ruhu yok! Çünkü tamamen para kazanmak için yapılmış, devlet teşviki, aile hayalleri, toplumun özel okula bakışı derken mantar gibi türeyen özel okullar her sene şube açan bilmem ne okulları. 

Sahi nereden çıktı bu okullar dikkatinizi çekmiyor mu? Neredeyse adım başı özel okul oldu. Diyeceksiniz ki ; “hiç 

mi yok içlerinde iyi okullar?" elbette ki var. Türkiye'nin hemen her yerinde çok başarılı Özel okullarımız mevcut ama başlıkta dediğim gibi özel okul var okulcuk var iyi araştırmak lazım. 

Güzel bir isim, şık bir logo ve tabela, gösterişli bir bina, önünde son model servis araçları sonunda verilen bilmem ne koleji yazan bir diploma.. 

Özel Okullara karşı olumsuz bir tutumum yok ama sormak istiyorum. 
Cevaplayıp gönderen olursa da yayınlamak isterim. Ya hu arkadaş 20 bin liraya okul mu olur? Bu arada rakam ortalama bir rakam yani daha yüksek fiyatta olanlar da var. Araba mı alıyoruz? Anadolu'da bu paraya tarla hatta arsa alırsın. Bu fiyatları belirlerken neyi kriter olarak belirliyorsunuz. Öğretmen maaşı 20 bin oldu da benim mi haberim yok altı üstü bir bina, 20 tane öğretmen, elektrik-su Üstüne 500 'den fazla öğrencin var zaten, ayrıca devlet teşviki de ayrı konu... 

Velilere ve veli adaylarına da bir çift sözüm var. 20 bin lira bedel ile 4*4*4 öğretim sisteminde yani 12 yılda hiçbir ek masraf olmaksızın 240 bin, ek 


Not: 


Özel Okullara dergimizin reklam tarifesi normal 


fiyatların iki katıdır. Dergimiz de yer almak isteyen parası bol özel okullar bize mail atabilir. 


Arkadaş 20 bin liraya okul mu olur? Bu arada rakam ortalama bir rakam yani daha yüksek fiyatta olanlar da var. Araba mı alıyoruz? Anadolu'da bu paraya tarla hatta arsa alırsın. Bu fiyatları belirlerken neyi kriter olarak belirliyorsunuz. Öğretmen maaşı 20 bin oldu da benim mi haberim yok altı üstü bir bina, 20 tane öğretmen, elektrik-su üstüne 500 'den fazla öğrencin var zaten, ayrıca devlet teşviki de ayrı konu... 


masraflarla 40Obin liradan fazla para ediyor. Yazık değil mi arkadaş? Samimi olarak söylemek gerekirse çocuğunuz büyüdüğün de hiçbir işveren sizin çocuğunuzun hangi ilkokul yâda ortaokul- da okuduğuyla ilgilenmez. Lisede ise Galatasaray ve eski birkaç lise dışında hiçbir önemi yoktur. Önemli olan hangi üniversiteyi okuduğudur. İyi de iyi bir üniversiteyi kazanması için gönderiyoruz diyebilirsiniz. Göndermeyin efendim. O parayla zaten A.B.D başta olmak üzere çocuk dünya üniversitelerine 


gider ayrıca baktınız okumadı hiç değilse ömür boyu oturacağı evini satın alabilirsiniz. Anlayacağınız mahallenizde ki Devlet Ortaokulu ile iyi araştırmadığınız bilmem ne özel okulunun farkı her yıl cebinizden çıkacak 20 bin liradır. 

Son olarak da bu verdiğim ortalama fiyatın altında veya çok üzerinde para alan ancak işini hakkıyla yapan ayrıca fakir ama çalışkan öğrencilere burs veren özel okulları ayrı tutuyor ve tebrik ediyorum. Bu konuda herkesin azami dikkat etmesini ve çok iyi araştırma yapmasını tavsiye ediyorum. 


Not 2: j , 
Türk Yurdu Koleji gibi başarılarına şahit olduğum 


güzide Özel Okullarımızın olduğunu hatırlatır, Bu gibi özel okullarımıza dergimizin kapısının her daim açık olduğunu belirtmek isterim. 
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Hap var, cigara var, ex var, roj var, toz 


var, ne ararsan var!.. 

Bu sözleri mutlaka bir yerde izlemiş veya duymuşsunuzdur. Yerel kanallardan bir tanesinin popüler olan programlarından birinde, vatandaşa mikrofon uzatıp PTT'nin ne demek olduğunu soran muhabire, bir gencin verdiği cevaptı Üstte ki cümle. Geçtiğimiz yıllarda internete düşen bu video, bir anlam da içinde bulunduğumuz vahameti gösteriyor. Öyle ki uyuşturucu kullanma yaşı ilkokullara kadar düşmüş durumda, özellikle son yıllarda sadece" bonzai" kullanımından ötürü yüzlerce gencimizi kaybettik. 


Uyuşturucu kullanımı her geçen gün artarken bu konuyla mücadele de gerek devletimiz gerekse başta Yeşilay olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları kampanyalar yürütüyor. Ancak bu kampanyalar içerisinde belki en çok gençliğe hitap edeni Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfına ait. Öncelikle Ülkü Ocaklarının böyle bir kampanya 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Damarlarında ki 
Asıl Kanı Kirletme! 


düzenlemesini hatta adeta seferberlik ilan etmesini gençliğe ve Türk milletine yapılmış en güzel hizmetlerinden biri olarak gördüğümü belirtmek isterim. 
Yine ayrıca, gerek yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekse konuşmalarıyla gençliğe sürekli spor yapın, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak durun mesajları vererek hem yol gösteren hem de yol öğreten Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sn. Olcay Kılavuz Beyefen- diye teşekkürlerimi sunuyor, hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyorum. 

Son olarak bu satırları okuyan tüm okuyucularımdan ricam dünya görüşünüz ne olursa olsun. Böyle güzel ve anlamlı bir kampanya gördüğünüzde sizin de eliniz kalksın. Hadi açık açık belirteyim varsın Bozkurt yapmayıverin, 


ama Rabia, ama Zafer, ama da sol yumruğunuz.. Kampanyaya destek verin, unutmayın bugün başkalarını zehirleyenler yarın bizi ve çocuklarımızı zehirlemek için fırsat kollayacaklardır. Uyuşturucuyla mücadele vatan savunmasıdır. Mevzide yerinizi alın. Bu pislikten ancak el ele vererek kurtulabiliriz. Kampanyaya destek olmak için sosyal medyadan #Damarlarındakiasilkanıkirletme yazabilir kampanyanın daha çok insana ulaşmasını sağlayabilir siniz. Ayrıca kampanya desteği ile ilgili infognewistanbul.com. 

tr adresine göndereceğiniz her e-postayı da yayınlayacağımızı belirtmek isterim. 


SMS GÖNDER 
15 BAĞIŞ YAP 


Uyuşturucu özgürlüğün sonu 


Madde bağımlılığından korunmanın en iyi yolu hiç başlamamaktır. 


YETİŞKİN 


TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI 


tbm.org.tr 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sg Talha Uğurluel rm ii ©Talhaugurluel 


İstanbul Boğazı'nın 


Osmanlı donanması sefere çıkmadan önce Boğaz'a gelir, şimdilerde Çırağan Sarayı'nın arkasında bulunan tepelere doğru yönelirdi. Donanma, denizcilerin piri olarak adlandırılan Yahya Efendi'nin duasını alıp sefere çıkardı. 
Yahya Efendi'nin, Boğaz'ı ve denizcileri koruduğuna inanılır. Ama sadece o değil, Boğaz'ın girişinde ve çıkışında üç tane 


daha manevi koruyucu olduğuna inanılıyor. Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi' nin türbesi. Boğaz'ın girişinde Beykoz'da, Karadeniz ile Boğaz'ı aynı anda gören İstanbul'un en yüksek tepesi olan Yuşa tepesinde Hz. Yuşa peygamberin türbesi. 
Onun karşısında Sarıyer'de, Telli Baba'nın 


manevi Koruyucuları 


türbesi diğer manevi önderlerin kabirleri. Bugün bile bazı balıkçılar motorlarıyla kıyıya yaklaşıp bu koruyucuların ruhuna Fatiha okuyor. 

İŞTE 4 MANEVİ KORUYUCU 

Beşiktaş'ta Yahya Efendi 

Kanuni Sultan Süleyman ile Yahya Efendi süt kardeşiydi. Kanuni, Yahya Efendi'ye 


hürmet eder: “Ağabeyim, hocam!" diye hitap eder, dergah sohbetlerine katılır. 
Sarayla bağı hiç kesilmeyen halkın da sevgisini kazanan Yahya Efendi, derga- 


hına gelenlere "âşık." diye hitap eder. 


Gayrimüslimlerin Müslüman olmasına aracı olduğundan Rumlar, 'gönülleri çalmayı iyi bildiği' için Yahya Efendi'ye 'Hırsız Aziz' (Hırsız Evliya) adını verir. Tarihçi Talha Uğurluel: “Her sabah deniz manzaralı tekkesinden çıkıp kıyıda kendini bekleyen balıkçılara 'Gününüz bereketli, kazancınız bol olsun, diye dua edermiş. 


Sonra 'Ey ya molla!' (Uğurlar olsun) dermiş. İşte o ey ya molla sözü, günümüzde 'neyamola'ya dönüşür," diyor. Osmanlı donanması da sefere çıkmadan önce, Yahya Efendi'nin dergahı karşısında deniz kıyısına yanaşırmış. Yahya Efendi davete karşılık verir, onları dualarla yolcularmış. Donanma askerleri de hep bir ağızdan "Amin," deyip, Akdeniz'e doğru ilerlermiş. 

Sarıyer'de Telli Baba 

Rumeli Kavağı'nda türbesi bulunan Telli Baba'nın kim olduğu ve nereden geldiği hakkında fazla bir bilgi yok. Halk arasında ise kimi rivayetler anlatılıyor. Tarihçi Talha Uğurluel, bu anlatımların yanlış olduğunu söylüyor ve Telli Baba'nın öyküsünü anlatıyor: “Telli Baba, Yıldırım Beyazıt ve Il Murat zamanında İstanbul'u kuşatanlardan olabilir, ama muhtemel Osmanlı öncesi bir manevi zat. Anadolu'nun fethi için gelen Süleyman Şah'ın ordusundan bir Selçuklu kumandanı ya da bir alperen olabileceği söyleniyor. En güçlü ihtimal ise Emevi - Abbasi ordularıyla, İstanbul'u kuşatmaya gemilerle gelen Müslümanlardan biri olması. Telli Baba, gemiyle gelmiş bir sahabe ya da tabiin (sahabeyi gören Müslüman) olabileceğinden, denizciler için önemli bir önderdir" Ayrıca hasta bir genç kadının rüyasında Telli Baba'yı görmesiyle mezarının ortaya çıktığına inanılır. 

Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 

Boğaz'ın bir diğer manevi koruyucusu Aziz Mahmud Hüdayi. Türbesi Üsküdar Doğancılar mevkiinde. Tarihçi Uğurlyel “O dönem motor ve elektrik yok. 
Teknelerin alabora olması nedeniyle Boğaz'da, hele Haliç'te çok ölen olurmuş. Gidip Aziz Mahmud Hüdayi'den dua isterlermiş. Osmanlı'da Aziz Mahmud Hüdayi'nin duasına hürmeten, Üsküdar'dan Sarayburnu'na giden bir Hudayi yolu vardır diye anlatılır.” diyor. 
Hüdayi, Bursa'da kadılık yaparken, gördüğü bir rüya sonrası görevini bırakmış. 
Hocası Muhammed Üftade' den feyz almış ve çetin bir imtihandan geçmiş. Şeyhine hizmetinden dolayı Üftade Hazret- 


leri “Oğlum! Padişahlar ardınca yürüsün, diye dua etmiş. Öyle de olmuş! Evliya Çelebi bu manevi koruyucudan "Yedi padişah, onun elini öptü." diye bahseder. 
Beykoz'da Hz. Yuşa 

Kur'an'ı Kerim'de, Hz. Musa'nın HZ. Hızır ile denizde buluştuğunda yanında olan gencin Hz. Yuşa Peygamber olduğu söylenir. Hz. Yuşa'nın Hz. Musa ile Boğaziçi'ne geldiği, ölümünün ardından Beykoz'da, Boğaz'ı ve Karadeniz'i aynı anda gören en yüksek tepeye gömüldüğü dile getirilir. Osmanlı padişahları da hürmet gösterip kabrin etrafını duvarla çevirir. 1755te Sadrazam Yirmi sekiz Mehmet Çelebi Hz. Yuşa Camii'ni yaptırır. 
Kabrinin keşfi ise hayli ilginç! Yahya Efendi üç gün üst üste rüyasında Hz. Yuşa'yı görür. Rüyada: "Ben Yuşa Peygamberim ve şu tepede yatıyorum. Gel yerimi tespit et ve beni ziyaret et," der. Tepeye giden Yahya Efendi, çobana "Burada olağanüstü bir olay yaşadın mı?" diye sorar. Çoban da "Şurada koyunlarım hiç otlamaz ve asla Üzerinden geçmez," cevabını verir. ' Böylece Yahya Efendi, Hz. 
Yuşa Peygamber'in kabrini keşfeder. Denizciler de Hz. Yuşa ile hemen Boğaz'ın karşısında türbesi bulunan Telli Baba'nın karşılıklı olarak Boğaz'a bir halat gerdiklerine ve böylece düşmanların denizden 


geçmesini engellediklerine inanır. 


#newistanbul 
Ağustos 2017 


İNSANDAN İNSAN'IN “HAKİKATİNE 


“Insansı' 


Burada Cenâb-ı Hakk'ın bize açtığı çok önemli bir gerçeği açıklamak istiyorum... 
Bu elbette bizim değerlendirmemizdir ki kimse bunu kabul ile zorunlu değildir... 
Bizim müşahedemize göre... 
"Yeryüzünde kan dökücü, fesat çıkarıcı varlıklar" ifadesi, meleklerin, o an için yeryüzündeki "“insansı'ları ve onların yaşantılarını tespit etmelerinden ileri geliyordu... Çünkü o sıralar yeryüzünde ilk "insan" var olmamıştı ve yalnızca "İnsansı"lar yaşamaktaydı! 

Dikkat edilirse, Kur'ân-ı Kerim'de Âdem'in ilk insan türünden bir varlık olduğuna dair hiçbir âyet yoktur! Kurân'daki bu açıklama "yeryüzünde Halife meydana 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lar 


getirileceği" yolundadır... 

O devirde yeryüzünde bir tekâmül sürecinden geçerek bugünkü "insan'a son derece benzeyen; fakat zihni fonksiyonlar yönünden düşünce, muhakeme gibi insani vasıflardan yoksun; “nomo-saphi- en" olarak adlandırılan, insan bedeninde hayvanlığı yaşayan topluluklar vardı... Ki biz bunlara "insansı" demekteyiz.. 
Bunlar, kişisel menfaatleri için birbirlerine her türlü zararı verebiliyorlar, kan döküp, fesat çıkarıyorlardı! Yaşamları yalnızca hayvansal düzeyde olup, yeme-içme, çiftleşme, olabildiğince her şeye sahip olma gibi son derece sınırlı bir şekilde devam ediyordu. 


& İnsanlar 


Elbette o zaman yeryüzünde en bilinçli 


varlıklar olan “CİN"ler de bunlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunabiliyorlardı... 

Melekler de kendi kapasiteleri ve gördükleri "Halife" 
olacak "insan"ı, o an'a kadar yaşam 


örnekler (o kadarıyla, süregelmekte olan "insansı"lar gibi değerlendirerek; yeryüzünde kan dökücü, fesat çıkarıcı bir varlık zannetmişlerdi! 

Oysa, "Adem" ismiyle işaret edilen “şekillenmiş çamur" yani “nücresel beden" sahibi varlığa, yani “insansı'ya, belli bir kıvama -sevveytu- geldikten sonra Allâh, “ruhundan üfle"miş; böylece o, bir 


"mutasyon" geçirmişti! Bundan sonra da 


“insansı"lar arasında ilk "insan" olmuştu Hazreti Âdem! 
"Onu tesviye edip (beynini oluşturup), o yapının içinden Ruhum'dan (Esmâ mânâlarımdan) nefhettiğimde (açığa çıkardığımda Inefh yani üflemek, içten dışa şeklinde olur daima. A.H.) Ona secdeye kapanın (hükümranlığını - tasarrufunu kabul edin)!"(38.Sâd: 72) 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, öncelikle insan bedeninin, "insani" hakikati ortaya çıkartabilecek bir “kıvama', kemâle gelmesidir... Ki bu da yukarıdaki âyette ön oluşum olarak belirtilmiş; daha sonra da "Ruhum" ifadesiyle "Esmâ-i ilâhi'nin mânâları" anlatılmak istenmiştir! 
Bilindiği gibi "ruh" kelimesinin çok önemli bir anlamı da “mânâ'dır... 

Allâh, Âdem'e bütün isimleri talim etmişti!.. 

“Ruh nefhi" ifadesiyle anlatılan, “Esmâ-i ilâhi'nin kapsamlı bir kapasiteyle ortaya çıkarılabilmesi yeteneğini oluşturan “mutasyon” olayı sonucunda, beyin kapasitesi Allâhü Teâlâ'nın “talim edilen" tüm Esmaâ'sının özelliklerini ortaya koyabilecek kemâlâta ulaşmış; böylece de cennet hâli diye bahsolan yaşama geçmişti Âdem! 

Yani, kendi Esmâ-i ilâhisini, zâhiren ve bâtınen bütün boyutlarda ortaya çıkarabilecek kemâl üzere Âdem'i meydana getirdiği için, bu kemâlinin neticesi olarak Âdem; varlıkları, mevcudatı değerlendirmişti... 

Âdem'in bütün varlığı ve mevcudatı, kendisindeki geniş mânâ kapasitesi ile değerlendirmesi sonucunda, me- 


lekler şaşırmışlar, hayrete düşmüşlerdir!.. Ki bu da gayet 


İkrerlidilan 


doğaldır! Çünkü kendi bileşimlerinde o isimlerin mânâları yok, ortaya çıkmıyor... 

Bunun neticesi olarak: 

“Subhaneke (her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve sınırlanmayansın)! Bizde açığa çıkarttığın ilimden başkasını bilmemiz asla mümkün değil." 
(2.Bakara: 32) demişlerdir... 

Bu deyişin ertesinde de, Âdem'e "secde" etmişlerdir! 
Yani, Âdem'in kemâlini, Âdem'de çıkan mânâların, ilâhi isimlerin yanında kendi kapasitelerinin yetersiz kaldığını itiraf etmek suretiyle secde etmişlerdir!.. Buradaki “secde'yi, "Onun halifelik kapasitesi önünde yetersiz ve âciz kaldıklarını itiraf" diye anlamak mümkündür. 

Fakat, İblis secde etmemiştir!.. Yani, Âdem'in yapısını oluşturan Esmâ bileşiminin kapsamından ileri gelen bu üstünlüğü kabul etmemiştir. 

Meleklere: "Secde edin Âdem'e" dediğimizde secde ettiler (yoktan varolmuştaki Esmâ mertebesine)... Ancak İblis, benliğinin yüceliğinden (enfüsünde gördüğüyle âfaktaki hakikatten perdelenerek) inkâr etti. Hakikati inkâr edenlerden (kâfin oldu.(2.Bakara: 34) 

İblis, her ne kadar, yapısının hammaddesi diyebileceğimiz bir biçimde, özü itibarıyla bir kısım meleki güce sahip ise de, esas itibarıyla "Cin" sınıfındandır... 

Abdullah İbni Abbas ve Said İbni Cübeyr; cinlerin, meleklerin ateşten yaratılmış bir kolu olduğunu söylüyor. 

İbni Abbas'a göre; İblis, cennet muhafızı ve cinlerin başı, 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aynı zamanda da yakın gök ve dünyanın sultanı idi. 

Yani, “insansı'lar devrinde ve öncesinde, yeryüzünde ve dünya semâsında yani maddeye dönük fikirler ve değerler dünyasında, bugünkü tâbiriyle tüm Güneş Sistemi içerisinde yaşayan varlıklar, cinlerdi. "İblis" lakaplı cin ise bütün bunların, hepsinin başıydı. 

"İblis" kelime olarak, Allâh'ın rahmetin- den umudu kesilen, rahmete ermesinden umut kesilen, Allâh'tan uzak düşmüş mânâsına geldiği gibi; “iltibasa düşen" yani, “ikileme düşen" anlamını da veriyor. 

İblis'in melek değil, cin olduğu ise Kehf Süresi'nde şöyle vurgulanıyor; 

“Hani biz meleklere 'Secde edin Âdem'e' dedik de İblis hariç hepsi hemen secde ettiler! İblis CİN (türün)dendi.." (18.Kehfi 
50) 

Burada kısaca şu açıklamayı tekrarlamak istiyorum: 

Kâinatta ne tür varlık varsa hepsinin de aslı “melek'"tir! 

“Cin" denilen “nâri" yapı, gerçekte, "nür" denilen yapının, belli bir Esmâ terkibi 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sonucunda yoğunlaşmak suretiyle, bir 


üst boyutta yeni bir tür olarak oluşmuş hâlidir. 

“Madde" ise direkt olarak, "nür'un çok daha yoğunlaşmasıyla meydana gelmiştir! 

"İnsan" gelecekte önce "Berzah" denilen “nâri" boyutta yer alacak; takdirinde olanlar da mutlak kıyamet sonrasında bu boyuttan "nürâni" boyuta yani "cen- 


net" boyutuna, "nürâni" bir bedenle “melek"leşmiş bir hâlde geçeceklerdir! 
“Nâri" yapıdan yaratılmış olmaları sebebiyle yapıları ve benlikleri bize göre çok güçlü olan Cinlerin âlimleri ve bu arada İblis lakabı verilen şeytan, biliyordu ki varlıkta bir "TANRI" kavramı yok, sadece her boyutta dilediği gibi zâhir olan ALLÂH var! Dolayısıyla da kendisini "HAK" olarak görüyor, tam anlamıyla firavunluğunu yaşıyordu, elindeki tüm olanaklar ve kuvvetlerle! 

Ancak kendilerinde bir kısım Esma'nın zâhir olmaması, terkiplerinde bir kısım Esma'nın zâhire çıkmaması dolayısıyla, özellikle “Tevhid, Vahdet kemâlâtı ve bu- 


nun sonucu olan Kader ilmi" konularında 


kesinlikle yetersiz olduklarını ve bundan dolayı da Cin'lerin çok çok büyük bir kısmının müşrik olduğunu, Allâh'a şirk koşanlardan olduğunu belirtmiştik “AKIL ve İMAN” ile “RUH İNSAN CİN' isimli kitaplarımızda. 

Nitekim, Kehf Süresi 5o.âyetinde, İblis'in secde etmediği, “kâfir" olduğu, yani "gerçeği örten'"lerden olduğu anlatılıyor... 
Biraz önce de bahsettiğim gibi, her insan karşısındakini olduğu gibi değil, ancak kendi kapasitesi kadar değerlendirebilir. 
Her insan böyle olduğu gibi, her varlık da; bu ister cin, ister melek veya insan olsun böyledir ve bu asla değişmez.. 
Zaten kâinatta bütün varlıklar üç bölüm- de tanıtılmıştır. Melek, cin, insan... Hangi sınıftan olursa olsun, her birim, karşısındakini, ancak kendi kapasitesi kadar Kendi aşan bir değerlendirmeyi yapabilmesi 


değerlendirebilir... kapasitesini mümkün değildir.. Kendi kapasitesindeki genişleme oranında, karşısındakini değerlendirişi de değişir... 

Dolayısıyla cinler de, cinlerin başı olan İblis de kendi kapasitesinin dışında kalan özellikleri itibarıyla Âdem'i değerlendirememiş; Onun bütün varlığının, ilâhi 


mertebelerin sonucu ve de isimlerin bir formülle oluşmuş bileşimi olarak meydana geldiğini müşahede edememiştir... 
Yani olayın içyüzündeki hakikate vâkıf olamamış, “insanı, özellikle zâhiri yapısı olan bedeni itibarıyla değerlendirmek suretiyle şu kanaate varmıştır: 

“O topraktan meydana gelmiştir, bense ışından! Muhakkak ki ışınlar maddenin üstünde hükmedicidir maddeye tesir edicidir. Öyleyse ben Ona secde etmem!" 
Yani üstünlüğünü kabul etmem! 

İblis'in, 


meydana gelmesi, kendi yapısının ise 


insanın maddeden, topraktan 


ışınsal bir yapı olması suretiyle onu rahatlıkla etkileyebilmesi yönündeki görüşü, her ne kadar haklı ise de.. 

İnsanın bu madde bedenini yönlendiren beyninin, ilâhi isimlerin hepsini açığa çıkartabilecek bir kabiliyet ve kapasitede var oluşunu değerlendiremeyişinin neticesinde de, "insan'ı ve ondaki “Halife” olma özelliğini inkâr etmiştir! 

Bütün bu idrak edemediklerini inkâr Öz'ündeki, 
Zaât'ındaki, varlığındaki ilâhi mertebe- 


sonucunda da “insan'ın leri müşahede edememek suretiyle Allâh'tan uzak düşmüştür! Burada geçen “uzak düşmek" acaba "mesafe-mekân" anlamında mıdır? 

Şeytan, Allâh'ı anlayamamış, idrak ede- 


memiş, neticede “insan'dan o yüce 


kemâlin zuhurunu inkâr etmiş; böylece de Allâh'tan ayrı düşmüş, ilâhi huzurdan tard edilmiştir... 
İblis'in — “tard 
“Ulühiyet kemâlâtının özelliklerinin zu- 


edilme'"sinin o anlamı; 
hurunu hakkıyla değerlendirememesi yüzünden gerçeklerden uzaklaşması" şeklinde değerlendirilir... 

Bunu anlatan kelime de "LÂNET" olmaktadır! “Uzak olma" anlamına olarak! 
Şimdi, burada üzerinde ibret alınması gerekli bir nokta vardır. O da şudur: "İnsan'da, onun varlığını oluşturan Mutlak Varlık Allâh'ı müşahede edememe- nin sonucu, İblis gibi “lânet"lenerek tard edilmektir!. 

Kim ki, "İnsan'a baktığı zaman onu Allâhtan ayrı bir varlık olarak görür, onda İlâhi Esma'nın zuhurunu müşahede edemezse; ondaki varlığın, Hakk'ın varlığı olduğunu anlayıp, değerlendiremezse; bu yanlış değerlendirmesi yüzünden "İblis" yani "şeytan" hükmüyle yaşamını sürdürür!.. 

İnsanın insana bedenen secde etmesi kesinlikle câiz değildir! Hazreti Rasülullâh, insanların kendisi gelirken bile ayağa kalkmalarına müsaade etmemiş, bunu yasaklamıştır! Kendisi için başkalarının ayağa kalkmasına, hele secde etmesine müsaade edenler, 


Rasülullâh (aleyhisselâm)'ın yolundan 


sapan kişilerdir! 
Ancak... 
Bâatında 
"Allâh'ı inkâr" ederek “gerçeği örten'lerden 


'insan'a "secde" etmeyen de olur! “Teşbih'in hakkını vermemiş olur... 
“çün bildin müminin kalbinde Beytullâh var, 

Niçin izzet etmedin, ki ol evde ALLÂH var? 
Her ne var Âdem'de var; Âdem'den iste Hakk'ı sen! 

Olma İblis-i şaki, Âdem'de sırrullâh var!" 
Öte yandan zâhirde "insan'a "secde" eden ise yine 'Allâh'ı inkâr" ederek "gerçeği örten'lerden olur! “Tenzih'in hakkını geri bırakmış olur... 

"Halife" olarak yaratılmışken, kendi varlığındaki bu yüce nimetten gaflete düşer; yalnızca karşısındakinde görüp kendindekin- den perdelenmek suretiyle, Hristiyanların Hazreti İsa'ya karşı olan durumuna düşer ve neticede "Halifelik kemâlâtından mahrum kalır... 

Eğer daha da gaflete düşerse, karşısında- ki “insan'da O'nun varlığını göremezse, bu defa da cin seviyesine düşer, şeytan seviyesine düşer ve böylece de tamamen bedene dönük değerlendirmeler içinde yiyip içip, zevk edip; 

"İşte bunlar en'am (evcil hayvanlar) gibidirler; belki daha da şaşkın!" (7.A'raf: 179) şeklinde hüküm yer. 
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İNSANDAN İNSAN'IN “HAKİKATİNE 


HALİFE 


İnsanın gelişimini 'zamana bağlı olarak ele almak lazım. Ancak istisnai bazı durumları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. 


Örneğin Hz. Adem'den evvel de 'Allah ismiyle işaret edilen' olduğuna ve Âdem adı altında açığa çıktığına göre, sadece bu mahalde kendini bilmesi ile beraber Adem'den önceki süreçler içinde de nice Ademlerin yani İNSAN' ın var olması ihtimal dahilindedir. 


Ez cümle; Allah , halife olarak seçilen Adem ile kayıtlanmamalıdır. 
Adem'den önce de kendini bilen beyinler vardır. Ancak Hz. Adem insansılar arasında açığa çıkan ve lanse edilen ilk halifedir. Konuyu bu şekilde kabul etmek gerekiyor. Kur'an konuyu bu şekilde tescillemiştir. 
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Tevhid; “Her şeyin 

bir noktadan kaynaklandığını" bilmek, 
'birlemek' anlamına gelirken, Vahdet “o birlemeyi şuurda yaşamaktır" idrakiyle tanımlamak demektir. 


Hz. Musa zamanında insanlar, ' tenzih' 


anlayışına sahipti. Allah ötelerde bir varlık" deniliyordu. Hz. Musa'nın öğretisi böyleydi. Hz. Musa, Allah ismiyle işaret edileni kendisinde bulmasına karşın, insanlara verdiği bilgi, toplumun değerleri açısından “Allah'ı ötelerde bulması" şeklinde kabul etmesini gerektiriyordu. 


Hz. Resulullah zamanında ise Allah ismiyle işaret edilenin bir tanrı olmadığı tehvid esasına göre anlatıldı. 


Tevhid; “Her şeyin bir noktadan kaynaklandığını" bilmek, 'birlemek' anlamına gelirken, Vahdet "o birlemeyi şuurda yaşamaktır" idrakiyle tanımlamak demektir. 


Bunun algılama düzeyleri muhtelif basamaklarda Kur'an'ı Kerim'de anlatılıyor. 
Mutmainne-Radiye düzeyi gibi.. Ancak son Müceddid, yaşadığımız bu dönemlerde odaklandığımız Halife noktasına, direkt Mardiye boyutuna çekti. 


İşte bu son Müceddid' teki ve toplumun performansına bağlı olarak böyle bir şeyin gelişmesi sözkonusu. 


Nasıl ki Allah ismiyle işaret edilen Hz. 
Musa zamanında ötelerde, ve Hz. Muhammed tarafından da 'insan beyninde' bulunması söz konusu iken, bu algılamanın seviyesi de Halife olarak ve Mardiye bilinciyle anlatılmış oldu. 


Değişimlerin çok farklı idrakler oluştura- 


brell)! 


bileceğini de insan kabul ediyor. Bir şe- 


kilde zamana ve bilimselliğe bağlı olarak da idrak etmekte fayda var. 


Diğer yandan, yani Âdem'den önce insansıların yaşadığı dönemde İNSAN' ın var olduğunu, değişmeyen sistemler açısından ele alındığında konunun, değişimlerin, teknolojinin ve bilimin insanlara katkı yaptığını bilmemize ve Altın Çağı yaşadığımızın idrakinde olmamıza rağmen, Hz. Adem'den açığa çıkanın Hz. Adem'den önceki nesillerde de var olduğuna ve de kendini bilen insanların bulunduğuna dair görüşlere otomatikman ulaşıyoruz. 


Benim izlenimlerim böyle. Zira tanımlanamaz olanın hiçbir kayıt altında kalmayacağını düşünüyorum. 
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Kumanda elimde kanal kanal geziyorum. Hemen her kanalda üç beş katılımcının olduğu, hararetli tartışmaların yaşandığı açık oturumlar var. Katılımcıların kimine aşinayım kimi ise yeni gördüğüm yüzler. Maşallah memleketimizde ne çok akademisy- en, ne çok araştırmacı gazeteci ve sivil toplum lideri varmış. Her biri ayrı cevher, ekranlardan zeka fışkırıyor. 
Oturup tamamını izlemesek bile zaplarken duyduklarımız TWden çıkıp kulaklarımıza, oradan beynimizin en derinlerine nüfuz ederek bizleri de birer bilgi ve akıl küpüne dönüştürüyor. 
Bir yayın öncesinde anayasa paketini yorumlayan akademisyenimizin bir başka programda ilahiyat konularını tartışması veya konuk olduğu yayında tarımsal yatırımları yorumlayan konuşmacının bir saat sonraki başka programda uluslararası siyasetten girip savunma stratejilerinden çıkarak engin 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Eğer akademisyensen bileceksin arkadaş. 
Vatandaşın nükleer 

santralle ilgili sorusuna da cevap vereceksin, alabalık üretimiyle ilgili de yazacaksın. 


bilgi birikimini ortaya koyması biz sıradan vatandaşların göğsünü kabartıyor. Ne mutlu ki hemen her konuda söyleyecek sözü, yazacak makalesi olan aydınlarımız var. Avrupa ve Amerika milletlerinde mumla arasanız bizimkiler gibi kültürlü, donanımlı, öngörüsü yüksek münevver bulamazsınız. İnanmayan varsa yabancı gazete ve TV'leri takip edebilirler. Oradaki sözüm ona akademisyenlerin uzmanlık alanı hukuk ise yalnızca hukuk, ekonomi ise sadece ekonomi ile ilgili konuları tartışır veya yazıp çizerler. Hani onda bile ceza hukuku, ticari hukuk ayrımı yaparak her sorduğunuza şıp diye cevap vermezler. 

Eğer akademisyensen bileceksin arkadaş. 
Vatandaşın nükleer santralle ilgili sorusuna da cevap vereceksin, alabalık üretimiyle ilgili de yazacaksın. Hele sivil toplum platformuna falan üyeysen üstüne bir de oranın kurucusuysan senin bilmeme lüksün, “benim alanım değil efendim” 


deme olanağın yok. Sen bilmezsen, öteki yazmazsa, diğeri açıklamazsa biz nereden öğreneceğiz? Memleket nasıl kalkınacak? 
Eğitim tartışıldığında illaki eğitimci, sanayi tartışıldığında illaki mühendis yada sanayici mi arayacağız? 

Allaha şükürler olsun bu ülkenin öyle bir problemi yok. NASA yıllardır uzay boşluğuna paralar saçıp duruyor. Bir ara biz de onlara uyacak gibi olmuştuk ama uzay teknolojisi ve gök bilimleri alanında gönül gözü açık bir hocamız çıkıp uyardı ve milyarlarımız cebimizde kaldı. Yahu zaten Allah orada ne olduğunu bilmemizi isteseydi gezegenleri ve yıldızları gökte değil yerde yaratırdı. Eğitim konusunda da aynı şey oldu. Yok efendim çalıştay yapılacakmış yok kurultay toplanacakmışş. 
Ne gerek var bunlara? Herkes kendi o öğrenciliğinde nasıl oöğrendiyse öğrencilerine öyle öğretecek. Varsa bir 


yanlışlık yeniden denenecek. 

Kıymetli münevverlerimizin beğendiğim ve takdir ettiğim diğer bir yanı da zerrece kibir sahibi olmayışları. Önceki programda siyah dediklerine ertesi gün beyaz diyebiliyorlar. “Dün aksini iddia ediyordum şimdi böyle söylersem insanlar ne der” diye bir korkuları ve egoları yok. Bir takım dar görüşlüler bu ani değişimleri, döneklik yada bir yerlerden sufle almak olarak yorumlasa da ben bu düşensel farklılıklarını, değişmeyen tek şey değişimdir felsefesinin en büyük temsilcileri olmalarına bağlıyorum. 


Bazen çatlak sesler çıkmıyor değil lakin milletimiz yüksek feraseti sayesinde bunlara kulak tıkamayı öğrendi. Her işi uzmanına vermeliymişiz. Liyakat diyorlar adına. Layık olana vermek... Bir insan işletme okudu diye muhasebe anlatmaya 


mecbur ve mahküm mudur? Bu insan ülkenin jeolojisiyle, fay hatlarıyla ilgili konularda topluma yol gösteremeyecek mi? 
Dediğim gibi milletimizin ferasetiyle birlikte, basın kuruluşlarımızın sonsuz kredisi ve desteği sayesinde liyakat vesayeti ortadan kalkmış bulunmaktadır. Artık kimse kimseye “ağzı olan konuşuyor” diyemiyor. “Siz inşaat mühendisisiniz, tp hakkında ahkam kesemezsiniz” diyemiyor. Meğer ne çok müteahhit doktor, ziraatçı hukuk uzmanı, sosyolog mühendisimiz varmış. Gün onların günüdür. Bizlere de düşen kendilerini yakından takip ederek ufkumuzu genişletmek ve acaba bende onlar gibi her şeyden anlayabilecek seviyeye gelebilir miyim diye düşünmek yerine en yakın TV ya da gazete kapısına gidip bir koltuk istemektir. Topluma ışık saçıp karanlık dimağları aydınlatmak bu ülkedeki her vatandaşın asli görevlerinden biri olmalıdır. 
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SİNAN AKÇIL 


| Besteleri, albümleri ve düetleriyle Türk pop müziği- ne son yıllarda damgasını vuran, aşklarıyla adından sık sık söz ettiren magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerden Sinan Akçıl ile New İstanbul Dergisi olarak pop dünyası'nın katkılarıyla yaptığımız keyifli söyleşiyi sizlerle baş başa bırakıyoruz. 


v 


Röportaj: POP DÜNYASI 


a, 


Müziğin içinde doğmuş birisisin. 5 
yaşından beri tamamen müziğe odaklı olarak yaşamışsın. Seni müziğe zorla mı ittiler yoksa sen doğduğun çevreye göre mi şekillendin? 


Doğduğum günden itibaren hatta anne karnında bile beni müziğe iten tek güç Allahın gücü ve bana fısıldadığı müzik yolu olmuştur...Ondan sonra da tabii ki anne ve babamın beni desteklemesi geliyor. 


Ablan bir piyanist. Büyürken aranızda müzik konusunda rekabet var mıydı? 
Yoksa hep biriniz bilerek arka planda mı durdu? 


Ablam çok iyi bir klasik piyanist ve asla ego savaşına girmemiş bir karakteri vardır bana karşı. Bana her zaman “bu aileden bir star çıkar o da sensin” der. 
İyi ki böyle bir ablaya sahibim. 


İçinde müzik için 4 farklı yetenek barındırıyorsun.Yorumculuk,söz yazarlığı,aranjörlük ve bestecilik. Bazıları çok daha fazla ön planda olsa da hangisi seni daha fazla zorluyor? 


Hepsi bir bütün, bir puzzle'ın parçaları diyebilirim biri birinin önüne geçerse denge kaybolur. 


Kariyerinde bir çok kişiyle çalıştın. Bir çok kişiye müzikal anlamda bir şeyler kattın. Hayatının tam olarak dönüm noktası neresidir? 


Bir kaç dönüm noktası oldu diyebilirim. Aranjörlük adına Zeynep Casalini "Duvar" albümü, bestecilik adına Eurovision şarkım “Düm Tek Tek” ve Ferhat Göçer “Biri Bana Gelsin”, ilk altın plak kazandığım İzel “Anlayamazsın” albümü, şarkıcılık anlamında da yüksek bir hızla çıkış yakaladığımız 2011 “atma/ kalp sesi” albümü dönüm noktalarım oldu diyebiliriz. 


Piyasada sıkı bir rekabet var.Sende bu rekabetin önde gelen isimlerindensin. 
Bir çok sanatçı dostunun albümünde yer alıp onlara çok iyi şarkılar verdin. 
Sanırım şarkı vermeme, arkada kalma egosunu yendin? 


Kesinlikle,öyle bir düşüncem olmadı. 
O şarkılar o arkadaşlarımın, benim söylediğim şarkılar da benim kaderim oldu diye düşünüyorum. 


Aranjörlük adına Zeynep Casalini “Duvar” albümü, bestecilik adına Eurovision şarkım “Düm Tek Tek" ve Ferhat Göçer “Biri Bana Gelsin”, ilk altın plak kazandığım İzel “Anlayamazsın” albümü, şarkıcılık anlamında da yüksek bir hızla çıkış yakaladığımız 2011 “atma/kalp sesi” albümü dönüm noktalarım oldu 
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6 6 Listeler gelip geçer halkın 


Sevgisi ve listesi hep kalır » İlk çıktığın zamanlarda bir çok şey 


yazıldı, çizildi. Sende hep içindeki güçlü ve farklı çocuğu ortaya koydun. Farklı şeyler denedin ve yaptın. 
İlk başlarda bu kötü yorumlardan çok fazla etkilenip pes etme noktasına geldin mi? 


Bu konuşmalar tartışmalar olmadan önemli bir konuma gelemiyorsun asla. Pes etmek bir yana tartışılmamak beni rahatsız eder, her zaman tartışılan işlerin içinde yer almak beni daha fazla mutlu ediyor. 


Yorumculuğa geçiş sürecinde neler yaşadın? İlk albümünde Ajda Pekkan gibi büyük bir isimle düet yaptın. Endişelendin mi? 


Hiç endişelenmedim. Onların sorumluluğunu da üzerime aldım. 
Zaten dost ortamlarında her zaman bu tarz düetler yapıyorduk bunu albüme taşıdık. 


Yeni albümün “Yüzyılın Aşkı” için çok çalıştın. Günlerce stüdyodan çıkmadın. Şarkılar da listelere giriş yaptı. Gelen yorumlar, tepkiler nasıl? 


3 hafta içinde 10 milyona ulaşan 3 
şarkıdan biri oldu. Herkes sokaklar- da “eyyo" diye arkamızdan bağırıyor, konserlerde 10 binlerce kişi şarkımızı ezbere söylüyor. Bundan güzel karşılık ve mutluluk yok. 
Listelerde hep varız şükürler olsun ama listeler gelip geçer halkın sevgisi ve listesi hep kalır. 


Yeni albümünde fiziksel olarak farklı bir tarza gitmişsin fakat ben müzik olarak da eskiye göre farklılaştığını düşünüyorum. İlk albümünden bu albümüne kadar neler değişti de sen bu farklılıklara gittin? 


Aslında büyük bir fark yok. Eğlendirdiğim zaman sonuna kadar eğlendirmek, hüzünlendirdiğim zaman sonuna kadar hüzünlendirmek parolam oldu her zaman. 
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Ben, her albümünde daha da olgunlaştığını düşünüyorum. İlk zamanlarda piyasanın altını üstüne getirdin.Şu an biraz daha kendi içine çekildin. Kısacası olgunlaştın. 
Bu olgunlaşma senin yazdığın sözleri etkiliyor mu? 


Bu sene yazdığım “İyi Değilim,Ey Aşk ve Kıymetlim” gibi şarkılar daha olgun sözlere sahip. Zamanla tabii ki olgunlaşıyorsun ama içimdeki yaramaz çocukta her zaman benimle beraber yürüyor. 


Daha önceki albümlerinde bir çok şarkıyı klipsiz bıraktın, bu albümde de öyle mi yapacaksın? 


Hepsine klip çekmek imkansız gibi bir şey ama bu albümde en az 3 klip olacak. 
Sırada İyi Değilim sonra da Aşkla var. 


Piyasadaki güçlü isimlere yapıldığı gibi sana da Sinan Akçıl bitti, artık yazamıyor gibi bir çok yersiz eleştiri yapıldı. Bu eleştirileri nasıl karşılıyorsun? 


Ben duymadım sen duymuşsan bilemem :) Bunlar normal. Yazamayanlar yazanlara hep bu tarz dedikoduları yaparlar ama bunun olması için 50 yıl daha beklemeleri gerek. Allah benden bu duyguyu, ilhamı almadıkça böyle gider bu iş. 


İlişkilerinle bir çok kez magazinin tam merkezine oturdun.Herkesin ilgi odağı oldun. Ayrıldılar, barıştılar haberleri hiç durmadı. Şarkılarını yazarken sadece aşktan mı besleniyorsun? Yoksa hırs, öfke vb gibi duygularla da yazdığın oluyor mu? 


Hepsi ortaya karışık. Gercek duygular ve gözlemler hep beraber şarkılarımı oluşturuyor. 


Otilia ile devam eden bir ilişkin var. Özel hayatın yanı sıra müzik hayatınızda da birlikte çalışmaya başladınız. Otilia ile ortak projeleriniz devam edecek mi? 


Otilia bir dünya yıldızı. Mutlaka onu Türkiye ve Avrupa ayağında desteklemeye devam edeceğim. Onun da çok iyi bir ekibi var. Zaman zaman fikir alış verişlerinde bulunuyoruz. 


Bir yanda sesini ve işini eleştirenler diğer yanda ise seni hep destekleyenler. Bu 


kadar çok karmaşık eleştirinin sonucunda izlenme, indirilme, dinlenme rekorları kıran şarkılar. Bu nasıl oluyor? 


Bu işin şifrelerini bilmek, yeteneğinle bunu harmanlamak gerekli ama en önemlisi halkı arkana almak bu işin en önemli şartı. Ben özellikle halk desteğini çok hisseden birisiyim şükürler olsun. 


Son zamanlarda da çok fazla konuşuldu sahte tıklanmalar. Senin adını bile geçirdiler bazı isimler. Ne düşünüyorsun? 


Vallahi bunu artık tamamen halktan kopmuş, yaptıkları şarkılar dinlenmeyen insanların örgütlenmeye çalışması olarak 


görüyorum. Günah almakla olmaz bu işler. Çok isterlerse İrem, ben, Mustafa, Ece, Demet gibi arkadaşlarımla beraber onların şarkılarını paylaşıp destek olalım belki işe yarar. 


Son olarak bu güzel röportaj için çok teşekkür ederim ve kendin için bir sonraki hedefin ne? Neler yapmak, ortaya neler çıkartmak istiyorsun? 


Müzikte hedef bitmez biterse sen bitersin. 
Aklımda sayısız proje ve şarkı var. İnşallah Allah bana nasip eder ve bir çoğunu gerçekleştiririm...Kader...Bakalım bizi nelerle tanıştıracak hep beraber göreceğiz, sevgiler. 
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Merhaba.. 

Uzun bir aradan sonra siz New İstanbul okurlarıyla yeniden buluşmak heyecan ve mutluluk verici. 

Zihnimde bambaşka konular ve tespitler varken 2 Ağustos günü yaşanan Gülşah Erol isimli 

Çello sanatçısı meslektaşımın yaşadığı kaygı ve dehşet verici olay yazının temel taşı olacak.. 

Politika ve siyasetin kısır ve yıpratıcı döngüsünden uzak bir yazı kaleme almak ihtiyacındayım. 

Ülkemizin manevi anayasası diyebileceğimiz İstiklal Marşımızı büyük şair ve düşünür Mehmet Akif ERSOY yazmıştır. Ve yine aynı dönemde yaşamış Çello Sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliği yapmış olan Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. 
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Kültür-Sanat bilinci ve tüketimi, tarih belleği, vicdanı, bireysel farkındalığı, acil detoksa ihtiyaç duymaktadır. 
Bu milli ulusal bir sorumluluktur. 


Zeki Üngör ile meslektaş olan Gülşah'ın elindeki enstrüman kutusunun içinde bomba şüphesiyle başlayan olaylar silsilesini üzüntüyle karşıladığımı belirtiyorum. Olayın nasıl çıktığı konusunda kamuoyunun ve benim net bir bilgim olmamakla birlikte, olayın başlangıcı gerek Gülşah'ın gerekse güvenlik görevlilerinin anlattığı şekilde de olsa durumun bu noktaya gelmesinin hiç şüphesiz ülkemiz adına Üzücü bir durum olduğu kanaatindeyim. Bu noktada özellikle güvenlik görevlilerimizin arama konusunda daha nazik ve anlayışlı bir şekilde hareket etmelerinin aynı şekilde yurttaşlarımızın da güvenlik prosedürlerine riayet etmelerini, güvenlik görevlileri- ne zorluk çıkarmamalarını ve güvenliğimiz için yapılan aramaları şahsileş- 


tirmemeleri gerektiğini düşünüyorum. 
Fatih Sultan Mehmed Han ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize yadigar bıraktığı, antik çağların, doğu Roma'nın kısacası dünyanın başkenti sayılabilecek İstanbul'un göbeğinde bulunan metro- da böyle elim hadise olmasını, bir sanatçı gözüyle oradaki görevlilerin ne yazık ki yeterli kültürel donanıma sahip olmamalarının büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Üzülerek belirtmek isterim ki ülkemiz bu konuda henüz muasır medeniyetler seviyesine ulaşamamıştır. Bu hadise sadece küçük bir örnek olarak karşımıza çıksa da buradan çıkarılacak asıl ders bir an önce kültür sanat faaliyetlerine hız vermek hak ettiği önemi göstermek ve toplumun her kesimiyle buluşturmak olmalıdır. 


Hangi meslek dalında olursa olsun Kül- 


tür-Sanat evrensel değerleri esas alan, bilinçlendirici ve bilgilendirici, genel kültür seviyesini yükseltmeye odaklı seminerler, eğitimler kamu çalışanlarına verilmelidir. Herkesin temel hakkı olan yaşam olanakları, niteliği, kalitesi ve huzuru eşit olmalıdır. 

Dünya ülkeleri-ulusları, insanları, bambaşka bir ufka ve birikime doğru ilerlerken; Kadıköy Metro girişinde yaşanan bu olaydan haberdar olmak derin bir üzüntünün yanında, telafisi olmayan bir enerji kaybına, onarılmayacak bir travmaya, gittikçe büyüyen toplumsal anksiyetemize bir kanserli hücre daha eklemiş bulunuyor.. Vilayet ilk refleks olarak personelini koruyan ve haklılığını savunan bir açıklama getirmiş olaya. Fakat bu yetersizdir ve asıl sorundan hemen kaçmak ve 


yukarıda bir nebze değindim gerçekliği göz ardı etme kolaycılığıdır.. 

Giyiminden, kuşamından, yaşam tarzın- dan ötürü bir insana ışık hızıyla etiket yapıştırmak, yaftalamak, örselemek, çılgınca yükselen bir trend haline geldi.. 
Cehalet, bağnazlık, zorbalık, dayatmacılık, şiddet, hiçbir din, siyasi görüş, yaşam tarzı ile ilgili değildir. 

Çeşitli kültürleri, ülkeleri ve ulusları incelediğimizde bu söylediğimi destekleyen verilere ulaşmak çok kolaydır. 
Anlayışımızı, idrakimizi değer yargılarımızı, günlük yaşam pratiği Üzerinde ortaya koymaktaki hareket kabiliyetlerimiz acilen ele alınmalıdır. Dünyadan habersiz, yeterli entelektüel birikime sahip olmayan, kültüre, sanata, evrensel değerlere, bilime, gerekli ve yeterli önemi göstermeyen bir toplum diğer tüm dinamiklerinde ve işletim sistemlerinde ciddi sorunlar yaşamaya mahkümudur... 
İnsanımızın hayat becerileri, yaşam olanakları, toplum olma anlayışı, Kültür-Sanat bilinci ve tüketimi, tarih belleği, vicdanı, bireysel farkındalığı, acil detoksa ihtiyaç duymaktadır. Bu milli ulusal bir sorumluluktur. Aksi takdirde değerli beyinlerimiz göç ederken arkasından mendil sallamaya devam edeceğiz.. 

Liyakat temelden kazandırılıp, hak ede- ne teslim edilmelidir tüm toplum organlarında... 

katkı sağlayan güçlü bir ülke olmak, sanata 


Gülümseyen, huzurlu, üretken, sanatçıya kültüre ayrı bir biçimde değer vermekle mümkündür.. Çünkü en güçlü medeniyetler zengin bir Kültür -Sanat üretiminin, birikiminin Üzerine inşa olur... 
Sevgili Gülşah Erol'un yaşadığı üzücü olayın sebeplerinin derinliklerine uzanarak ana hatlara kısaca değinmek, hatırlatıcı bir işlev olarak ortaya çıktı.. Sağlam ve kalıcı değerlerimizdeki eksikler elbette çok fazla.. Dileğim odur ki artık böyle üzücü ve kaygı verici olayları yaşamak, şahit olmak zorunda kalmayız artık... 


#tnewistanbul 
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15 TEMMUZ . 
BABA-OĞUL ŞEHİT! 


Si ki sayıyı BEİ rÖ- 
““* portajlar ve görgü tanıklarıyla * ayrıntılı olarak hem 30 Ağus- 
“© tos Zafer Bayramımıza hem 
5 de15 Temmuz millet destanı- 
, mıza ayıracağız. Ancak bu sa- 
.< yımız da hain kalkışmaya kar- 
«> şı baba oğul şahadete koşan Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'ın destansı hikâyesini sizlerle buluşturmak istedik... 
ı 15 Temmuz 2016 Akşam saatleri Türkiye bir anda hareketlendi. İlk dakikalar olan bite- 
. ne kimse anlam veremezken 
, daha sonra olayın bir darbe kalkışması olduğu ortaya çıkt. Boğaz köprüsüne tanklar konuşlanırken, Ankara ve İstanbul'da alçak uçuşlar yapılıyor, çeşitli kurumlara zorla giriliyor ve televizyonda darbe bildirisi okunuyordu. Bu sırada ilk canlı yayına bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını belirterek Milleti- 


mizi meydanlara davet etti. 
Elbette ki bu davet, hain darbeye karşı duruşun, milletçe birliğin, dirilişin ve elbette ki şahadete yürüyüşün de davetiydi. . Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletini ve Türk vatanını işgale hazırlanan bir avuç gözü dönmüş hainin karşısına tıpkı milli mücadele yıllarında olduğu gibi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' düsturu ile ima- nın en safiyane şekliyle karşı koyuyor, gücünü de milletten alarak meydana iniyor ve milleti meydanlara çağırıyordu. 
Elbette ki bu çağrı karşılıksız kalmayacaktı. Milattan Önce 250'li yıllarda Mete Han'ın çağrısı neyse, 1071'de Malazgirt önlerin de ki Alparslan'ın çağrısı neyse, 1453te kutlu fetih öncesi uzun süren kuşatmanın ardından Fatih Sultan Mehmet'in çağrısı neyse, 1919'da Mustafa Kemal'in çağrısı neyse bu öyle bir çağrıydı. Yıllardır köz olarak duran milletin ateşi bu kıvılcımla yanmış, harlanmıştı. Milletin gücünün önünde hiçbir şey duramazdı. Türk milleti akın akın meydanlara koşuyor, darbecilerin silahına göğsündeki imanla karşı koyuyor, tankların önüne yatıyor, gözünü kırpmadan şahadete koşuyordu. 
O gece şahadet şerbetini içenlerden ikisi de baba oğul Erol Olçok - Abdullah Tayyip Olçok tu. 

Ne baba oğlu ne oğul babayı bırakmıştı. 

Darbe gecesi sokağa çıkmaya hazırlanan baba Erol Olçok'a sen nereye ben oraya diyerek yanında meydana inen Abdullah Tayyip babası ile birlikte şahadete yürüyecekti. 

O gece Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, önce 
Burada 


Altunizade'ye gitti. 


darbeye karşı meydana inen kalabalığa moral veren Erol 
Bey darbecilerin tanklarıyla konuşlandığı Boğaziçi Köprüsüne, oğlu ile beraber vatandaşlarla kol kola yürüyerek geldi. Erol Bey bu vatan bizim kimse alamaz diye hem kalabalığa önderlik ediyor hem de bu işgal girişimine çareler arıyordu. Karşısında namlusu halka çevirmiş hainlere karşı yaptıklarının yanlış olduğunu anlatan Erol Bey onları ikna etmeye çalışıyordu. İkna olmayacaklarını anladığı anda canından çok sevdiği oğlunu 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güvenli bir yere almayı düşünen Erol Bey'e ateş açıldı. Bu sırada babasına yardıma koşan Abdullah Tayyip iki zırh delici mermiyle olay yerinde, babası ise kaldırıldığı hastanede şehit düştü. 

Kabirleri nur olsun.. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erol benim yol arkadaşımdı 

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazın- da konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan gözyaşlarını tutamadı. Konuşma- ya devam edemeyeceğini ve çok üzgün olduğunu belirten Erdoğan, "Erol benim yol arkadaşımdı" dedi. Erdoğan, Olçok'ların kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. 


Erol Olçok 

1993 yılından itibaren Recep 
Tayyip Erdoğan'la birlikte çaşan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında 
16 yaşındaki oğlu Abdullah 
Tayyip ile birlikte önce Altunizade'deki ardından saldırıların yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki direnişe katıldı. Olçok ve oğlu, darbecileri ikna etmeye çalışırken hainlerin kurşunlarıyla köprü üzerinde şehit düştü. 
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Çorum'dan İstanbul'a başarı | dolu bir hayat 


Erol Olçok, 5 Mart 1962 tarihin- BE E 


de Çorum'un Mecideyekavak * 


Köyü'nde doğdu. İlkokulu kö- “5 


yünde okuduktan sonra Çorum İmam-Hatip Lisesi'nde 4” 


öğrenimine devam etti. 1982 
kazana- 


yılında üniversiteyi rak ilk kez İstanbula geldi. 
1986 yılında İstanbul Üniver- 


sitesi Estetik ve Sanat Tarihi « 


Bölümü'nden mezun oldu. 
1987 yılında Slayt Reklam, | 
1988 yılında Rekpa Reklam, 
1989 yılında ise Ajans E'yi kur- e 
du. 


27 Mart 1994 Yerel 

Seçimleri'nde ilk seçim kampanyasını yaptı. Sonra- £. 
sında İstanbul Büyükşehir 


Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş.'de Basın Danışmanı olarak göreve başladı. Ocak 1995'de İstanbul Büyükşehir ' Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanı oldu. 1998 yılında Nihal Olçok ile evlendi ve 1999 yılın- 


da ilk evladı Abdullah Tayyip <- 


doğdu. 


1998 yılında Arter isimli reklam 
ajansını kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1993 İstanbul 
İL Başkanlığı döneminden bu yana birlikte çalışan Erol Olçok, AK Parti'nin ismini, Logosunu tasarladı, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarını Oo gerçekleştirdi. 
3 Kasım 2002'de AK Parti'nin 
Genel Seçim Kampanyası'nı yönetti. Erol Olçok'un 2007'de “Durmak Yok Yola Devam", 
2011'de 'Aynı Yoldan Geçmişiz BiZ", 2014'de "Bayrak" 2015'de Cumhurbaşkanlığı “Fors” filmi çalışması en bilinen çalışmaları oldu. 

Abdullah Tayyip Olçok 

15 Temmuz gecesi vatanına, 
milletine ve bayrağına sahip çıkmak için babası Erol Olçok'la birlikte köprüye koşan Abdullah Tayyip Olçok, iki mermiyle vuruldu ve henüz 
16 yaşında şahadete kavuştu. 


#newistanbul 
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Lise öğrencisi Abdullah Tayyip, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin en genç şehitlerinden biri oldu. 

24 Haziran 1999'da İstanbul'da, 
ailesinin ilk evladı olarak dünyaya gelen Abdullah Tayyip Olçok, 2006 yılında Capitol İlköğretim Okulu'na başladı ve 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iki yıl sonra Özel Efdal İlköğretim Okulu'na devam etti. 
Lise hayatına 2013'te, Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nde adım attı. 2015'te ise Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi'ne geçiş yaptı. Hukuk okumak istediğini söyleyen Abdullah Tayyip, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyordu. 
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ATATÜRK'ÜN 
İMZASININ 
BILINMEYEN 

HIKAYESI 


d İmzaları rp Anafartalar Komutanı 


Mustafa ismi ME a z 
Yo PE vu n 
Türk milletinin kaderini değiş- ” mi ği tiren, Anadolu' da ki son Türk 
devletinin kurusu Gazi Musta- 2 
fa Kemal, annesi Zübeyde Hanımın hatıralarına göre Erbain soğukları denilen Ocak Ayı başı 
veya Aralık sonunda Rumi 23 
Aralık 1296 Miladi takvime göre farklılıklardan dolayı 4 Ocak 
1881 yılında dünyaya gözlerini Kuvayı Miliye Başkanı 
açtı. Ailesi bu mavi gözlü sevim- iken li çocuğa, babası Ali Rıza Bey'in kardeşi Mustafa ismini vermişti. 


“Kemal” İsminin verilmesi; 


Ortaokul da matematik dersi- ne duyduğu ilgi ve matematik hocası Mustafa Bey'in sevgisini kazanan Mustafa' ya yazılı olarak sorduğu cevaplara hitaben ikimizin de adı Mustafa bu böyle olmayacak senin ismin bundan soran Mustafa Kemal olsun diyecek ve Mustafa Kemal o ismi 


ömrü boyunca taşıyacaktı.. —— gi. e 


Başkumandan iken 


KLAN PER 
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Soyadı Kanunu 

21 Nisan 1934 Tarihinde kabul edilen kanunla her Türk vatandaşına soyadı kullanma zorunluluğu getirilmiş böylece isim benzerliklerin- den doğan karışıklık büyük ölçüde giderilmişti. Ancak devletin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e uygun bir soy adı bulmak icap ediyordu. 

-ATATURK Soyadının verilmesi; 

Gazi Mustafa Kemal'in hem yakın çevresi ve sofra arkadaşları hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ileri gelen dil ve tarih uzmanlarının katılımıyla Gazi Paşa'ya soyadı aranıyor konu Üzerinde toplantılar yapılıyordu. 
Sonunda iki isim ön plana çıkmaya başladı. 'Türkata' ve Türkatası' Mustafa Kemal her iki ismi de beğenmiş fakat bir de arkadaşlar ne der diyerek farklı fikirlerin olup 


TBMM Mührü 


olmadığını merak ediyordu. 
Bu sırada söz isteyen Naim 
Hazım Bey Türk Dil Kurumunda da çalışmış Türkçe'yi ve Osmanlıca'yı çok iyi bilen biriydi. Atatürk'ün hocamızı da dinleyelim demesiyle sözlerine başlayan Naim 
Hazım Bey: “Türkata" “Türkatası" gerek yazılışta, gerek söylenişte bana biraz tuhaf geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz. Tarihimizde bir “Atabey” sözü unvanı vardır. Anlamı da yine biliyorsunuz, Bey'in, Emir'in, Şehzade'nin Hatta Hükümdar'ın ilimde, idarede, askerlikte mürebbisi, müşaviri, hocası demektir. Atabey, kullanılmış tarihe geçmiş bir Unvan-ı resmidir. Bu unvanı taşıyan bir çok Türk Büyüğü vardır. Binaenaleyh bizde Türk'e her alanda atalık etmiş Türklüğü kurtarmış istiklaline kavuşturmuş olan Büyük Gazimize Atatürk: diyelim, bu soyadını verelim. Bu bana, şi- 


Türk alfabesine geçişten sonra 


vemize de daha munis, daha uygun gibi geliyor" der. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk soyadını çok beğenir ve kendisine teşekkür eder. Bunu üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasallaşan kanunla Atatürk soyadını alır. 
Atatürk soyadı verilmesi- nin ardından Meclisteki bazı vekiller Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir imza numunesi hediye etmek isterler. O yıllar da Robert Kolej bugün ki ismiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretmenlik yapan kaligrafi uzmanı Hagop Vahram Çerçiyan' a ulaşılır. Büyük bir Atatürk hayranı olan yazı ustası 24 saatte 5 
imza örneği yaparak Mustafa Kemal'e ulaştırır ve Gazi bu imzalardan bugün neredeyse her arabanın camında, gençlerin kolunda dövme veya işyerinde tablo olarak gördüğümüz o meşhur im- 


zayı seçer. 
#newistanbul 
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İki aşk maktulü, biri son nefesini vermekte, diğeri umuda tutunup nefesini tutmakta. Vazgeçiş ve arayış, her kalbin aşkla vurulduğunda ritmi değişir. Siz hangisisiniz? 

Kadın: Bıraktım kedimi dalgalı sularda, dibe çeksin artık yeter. Sadece seks bundan sonra. Kalkar giderim beni bu yaptılar. Kendileri bilir. 

Adam: Deme öyle, duygu olmadan yapamazsın sen, eksik kalır. 

Kadın: Duygum kalmadı ki, zaten eksiktim, eksile eksile bittim. 

Adam: Sadece tenle olmaz, bence bek- 


le. Unutma hayat biz planlar yaparken 


sg Emir Baskın ve? ©emirbaskink 


başımıza gelenler. 

Kadın: Beklemek en büyük düşmanım, hayat yapsın planını, ben ona dahil değilim artık. 

Adam: Farklı tenler, farklı kokular bir zaman sonra yorar. Sen bir aşk kadınısın, dinlen ama gitme başka yollara. 

Kadın: Canımı yakıyor Aşk.. 

Kadın: Yandım ki ne yandım... 

Adam: Her aşk yanığı, hayatın apoleti. 
Kadın: Apoletleri koleksiyon yaptık, madalya istiyorum artık. 

Adam: Şu ölümlü hayatta yaşanmışlıklar da zenginliktir. 


Kadın: Servetim oldu, her biri değerli taş, çakıl taşı suretinde. Ederi kadar değil, ederim kadar verdim insanlara. 

Adam: Onların hatası seni kaybetmek, zavallılığı hata. Sen devam et yoluna. 
Tenlerin sürtüşmesi oluş aşk. 

Kadın: Yolum hep bana çıkacak bundan sonra,tek durak. Tek liman benim bundan sonra. 

Adam: Gönlüm, zihnim yorulmasın diyorsun. Bu da bir seçim lakin bilmem ki yapabilirmisin. 

Kadın: Sevmek yok artık, tek lokmam kalmadı sevmeler tabağında, sıyırırken tabak kırıldı. 

Adam: Dinlenince yorgun kalbin, eminim değişecek fikrin. 

Kadın: Nohutları içine sonradan atılmış 


bir et yemeği gibiyim. Ben oldum lokum. 


Kadın: Yolum hep bana çıkacak bundan sonra,tek durak. Tek liman 

benim bundan sonra. 


Onlar da takur takur çiğnenmiyor, kimse benimle pişmedi. Çiğ ruhlar ateşe buz kesmiş... 

Adam: Belki de nadasa bıraksan kendini, uzaktan baksan biraz tabloya. 

Kadın: Bakacağım, bunca nağmeyi senelerdir boşuna yazmadım aşk benim. 
Adam: Bizim kuşağın mayasında aşk var, seni sarmalayacak bir ateş elbet çıkacak. 

Kadın: Sıktılar kagren ettiler kalbimi. 
Adam: Birgün kapı çalacak ve inan bildiğin her şey değişecek. 

Kadın. Değişsin, tanrıyım, okyanusum ben, alabora olsunlar, kalsınlar, boğul- 


dukları yer kalbim olsun bundan böyle.. 
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Okullardaki her bir duvarı çocuklar için her an içinde yer alabilecekleri, yeni bir oyun ve eğlence oluşturabilecekleri birer alan haline dönüştürüyor ve renklerin eşsiz uyumu ile hayal dünyasında yeni keşif ve yolculuklara çıkabilecekleri bir alana çeviriyoruz. 

Ürünlerimiz tasarlanırken, uzman eğitimcilerin ve yaratıcı grafikerlerin fikirleri bir araya gelir. Hem pedagojik hem de görsel açıdan en mükemmel ürünleri Okullarımızın hizmetine sunuyoruz. 

Yaptığımız her bir tasarımda keşfedilebilir yeni dünyalar, keyifli zamanlar, görsel zarafetin ve ufuk açıcı yepyeni hayallere kapı aralıyoruz. Okullarınızın boş alanlarınızı doldurarak örnek bir Okul Tasarımı istiyorsanız bizimle tanışmalısınız. 


Neler Yapıyoruz: 

OKUL DUVARLARINI BOYDAN 
BOYA TEK PARÇA KAPLIYORUZ. 

EĞİTİM SOKAKLARI 
YAPIYORUZ. 

TAVANLARI İSTEDİĞİNİZ 
DESENDE KAPLAYABİLİYORUZ. 

KİRİŞLERİ EĞİTİM İÇERİKLİ YAZILARLA VEYA VECİZELER İLE KAPLIYORUZ. 

SINIF KAPILARINI GİYDİRİYORUZ i İMAM HATİP OKULLARINA 
ARAPÇA AĞIRLIKLI EĞİTİM GÖRSELLERİ HAZIRLIYORUZ. 

ANAOKULU VE KREŞLERE 
UYGUN DUVAR GÖRSELLERİ İLE KAPLIYORUZ. 


Üretim bandımızdaki son teknoloji makinelerle size en kaliteli ürünleri yollamak için çalışıyoruz. 


ADRES: Talatpaşa Mah. Aydoğan Cad. No:12 Kağıthane/!ST. 
Wwww.okulduvaryazıları.com 
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DOĞU TÜRKİSTAN 
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Bize göre adı Doğu Türkistan bugünkü Çin Devleti'ne göre ise Sincan Özerk Bölgesi, Türklerin en eski ata yurtlarından birisidir. Türk kültürü açısından bakıldığında Doğu Türkistan'da dün olduğu gibi bugün de çok zengin kültür varlıklarımız bulundurmaktadır. Türk tarihi ve kültürü açısından son derece önem arz eden bu bölge bugün Dünya Türklüğü tarafından maalesef yeterince tanınmamaktadır. Doğu Türkistan'daki durumu yerinde görmek ve Türklere anlatmak için oraya bir gezi düzenledik. İzlenimlerimi siz okurlarıma aktarmak istiyorum. Doğu Türkistan Tarihi Doğu Türkistan tarih boyunca Türk İmparatorluklarına ve devletlerine merkez olmuş, önce Hunların, daha sonra Göktürklerin hâkimiyeti altında kalmıştır. M.S. 660 yıllarında kısa bir dönem Çin hâkimiyetine geçse de daha sonra 669 yıllarında Türk Hanı Kapağan Han tarafından Çinlilerden geri alınmıştır. Göktürklerden sonra bu toprakların hâkimiyeti sırası ile diğer Türk Devletleri olan Türkeş, Karluk ve Uygur Devletlerinin eline geçmiştir. 
Uygurlar bölgede etkin bir devlet yapısı oluşturmuşlar ve ekonomik, kültürel ve sanatsal açıdan oldukça ilerlemişlerdir. Tüccarı, sanayiciyi ve sanatçıyı koruyan yasalar yapmışlar, kâğıt üreten işletmeler ve matbaalar kurmuşlardır. Uygurlardan sonra Karahanlıların bölgeye hâkim olduğunu görüyoruz. Karahanlılar tarihteki Türk Devletlerinin en muhteşemlerinden biri olması nedeniyle Doğu Türkistan'a farklı bir bakış getirmişler ve bunun özelliklerini de yansıtmışlardır. 
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Karahanlılar devrine (840- 1212) kadar olan Türk Devletlerinde İslam dinini seçen münferit kişiler olmuştur. Ancak Karahanlı hükümdarı Abdülkerim Saltuk Buğra Han'ın İslam'ı seçmesi ve İslam dinini devlet dini olarak kabul etmesinden sonra, İslam dini Türklerin en önemli kültür değerlerinden biri olmuş ve adeta dünyaya bakışları değişmiştir. 
Türk Milleti, Karahanlı Devletinin toplu olarak İslam dinini kabulü ve uygulanan etkin devlet politikaları sayesinde Doğu Türkistan topraklarında hızlı bir şekilde Türk-İslam Medeniyeti yükselmeye başlamıştır. 
İslam dininin kabul edilişi ile birlikte Arap alfabesi de kabul edilmiş ve eğitim kurumları mektep ve medrese şeklinde oluşmaya başlamıştır. Bu okullarda hem dini ve hem de fenni ilimler okutulmaya başlanmış ve böylece büyük Türk âlimleri yetişmiştir. 
Türk mimarisi özelliğinde ilk kervansaraylar da burada inşa edilmiştir. Karahanlılar Devletinin ikiye ayrılması ve Doğu Karahanlıların 1205 ve Batı Karahanlıların ise 1212 de yıkılması sonucu Karahanlıların Doğu Türkistan hâkimiyeti bitmiştir. Karahanlılardan sonra Doğu Türkistan'ın 1760 
yılına kadar Karahitaylar ve Moğolların hakimiyeti altında kaldığını görüyoruz. 1760 yılında Çin - Mançurlar bölgeye hâkim oluyorlar. Mançurların bölgedeki hâkimiyetine dayanamayan Türkler isyan hareketlerine başlıyor ve sonunda Yakup Han Bay Devlet'in önderliğinde Mançurları ülkelerinden kovarak 1863 yılında milli devletlerini kuruyorlar. 14 yıl devam eden bu Türk Devleti Osmanlı İmparatorluğuna tabi olan ilk Doğu Türkistan Türk Devleti olma özelliği de taşımaktadır. Ancak 1876'da Yakup Han Bay Devlet'in ölümü sonucu Doğu Türkistan Türk Devleti tekrar ÇinMançur yönetimi altına giriyor. Bu tarihten itibaren Doğu Türkistan'ın ismi Shinkiang (İlhak edilmiş topraklar) olarak değiştiriliyor. 1934- 44 yılları arasında Rus istilasına uğrayan bu topraklar bu sefer Rusların hâkimiyetinde kalmıştır. 
1949 yılından itibaren tekrar Çin'in 
hâkimiyeti altına giren Doğu Türkistan bugün Sincan Özerk Yönetimi olarak varlığını sürdürmektedir. 

Tarihi MÖ 200'li yıllara kadar (Hunlara ve Göktürklere) dayanan Türkistan toprakları, tarihin ilk dönemlerinden beri Türklerin ana yurdu, bin yıldan beri de İslam toprağıdır. Tarih boyunca Türkistan adı ile bir devlet veya hanlık kurulmamış olmasına rağmen, Orta Asya'nın büyük bölümünü oluşturan söz konusu alan, eski çağlardan beri Türklerin yerleşim merkezi olduğu için Türkistan olarak adlandırılmıştır. Özellikle araştırmacılar tarafından tarihin ilk medeniyet 


merkezlerinden biri olduğu belirtilen Doğu Türkistan, jeo-stratejik konumuyla batı ve doğu kültürlerinin kaynaştığı bir yerdir. 
Büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan bu topraklar, Halife Abdülmelik Mervan döneminde Türklerin kendi rızaları ile İslam'ı kabul edişinden sonra İslam âleminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. 
Özellikle Hakan Saltuk Buğra'nın İslam'ı kabul etmesinden sonraki 751-1216 yılları Doğu Türkistan'ın altın devri olarak bilinir. Medreseleri ve öğretim kurumları ile ünlenen Türkistan, bu dönem boyunca dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri misafir etmiş, tarihe yön veren devlet ve bilim adamları yetiştirmiştir. Buradan dünyanın dört bir yanına giden Türkler ise İslam'ı dünyanın çeşitli ülkelerine taşımışlardır. Bu topraklarda doğan Karahanlılar, Gazneliler, Harzemşahlar, Selçuklular, Saidiler İslam'ın bayrağı altında devlet kurup, Türk- İslam uygarlığının en güzel örneklerini vermiş ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Mahmut Gaznevi, Abdülkerim Saltuk Buğra, Timur, Selçuk Bey, Babür- şah, Melikşah gibi büyük devlet adamları da bu topraklarda yetişen değerli isimlerdendir. İmam Buhari, Imam Tirmizi, İbn-i Sina, Ebunasril Farabi, Fergani, Zimahşeri, Sekkaki gibi eserleri ile İslam kü- tüphanelerini zenginleştiren, dünya bilim adamlarına yol gösteren bilginler de bu toprakların evlatlarıdır. Ayrıca Divan-ı Lügat-it Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmud, Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib, Atabet'ül Hakayık adlı dev eserin sahibi Ahmed Yükneki gibi dünya tarihinin kültür hazinelerine yazı- lan isimler de Türk-İslam uygarlığının beşiği olan bu topraklarda yaşamıştır. Burada sadece birkaçı- na yer verdiğimiz bu isimler, Doğu Türkistan'ın İslam ve Türk dünyası için taşıdığı değeri ortaya koymaktadır. Kutadgu Bilig ve 


Atebetü'l Hakayık gibi eserler, Türk-İslam tarihinin olduğu kadar dünya tarihinin de en önemli eserleri arasında sayılmaktadır. 
Türk Islam kültür ve medeniyeti açısından çok önemli bir bölge olan Doğu Türkistan'ı birlikte gezelim... 

İlk Durağımız Başkent Urumçi 

Altı saatlik bir yolculuktan sonra saat farkı nedeniyle öğleyin Urumçi'ye indik. Uçak- ta Doğu Türkistan ve Çin'in diğer şehirlerin- de açılan fuarlara katılmak üzere giden genç girişimcilerden oluşan bir Türk tüccar grubu ile tanıştık ve onlarla burada neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İçlerinde daha önce Çin'e gelenler de vardı. Onlarda büyük istek ve kararlılık gördüm ve çok şey başaracaklarına inanıyorum. Urumçi havalimanından pasaport işlemlerini kısa bir sürede tamamladıktan sonra çıktık ve bizi karşılayan rehberimiz ile birlikte panaromik bir şehir turundan sonra gezimizin ikinci durağı olan garipler diyarı Turfan şehrine doğru yola koyulduk. Rüzgâr Gülü Tarlaları Arasında Yolculuk Tanrı Dağları arasında rüzgârlı vadi olarak da anılan bölgede seyretmeye başladık. Turfan'a yaklaşık 350 km. yolumuz vardı. Otoyolda bir süre ilerledikten sonra etraftaki binlerce rüzgârgülü dikkatimizi çekiyor. Rüzgâr tribünlerini saymak mümkün değil. Yaklaşık 50-60 km. rüzgârgülleri arasında yolumuza devam ettik. Rehberimiz Çin'in enerji üretiminin büyük çoğunluğunun Doğu Türkistan bölgesinde yapıldığı anlatıyor. Hatta Çin Petrol ve doğal gaz ihtiyacının 9015 kadarını yine bu bölgeden sağlıyor. 9080-85'ini ise ithal ediyor. Ayrıca bu bölge Çin'in batıya açılan kapı- sı. Bu nedenle Çin için Doğu Türkistan son derece önemlidir. Bu arada ihtiyaç molası 

verdiğimiz yerdeki Uygur lokantasında Uygur çorbasının tadına bakıyoruz. Urumçi -Turfan arası coğrafi açıdan bazı istisnalar 


ewistanbul 
Ağustos 2017 


hariç olsa da tamamen çorak bir ova görünümünde. Yol boyunca uzaklarda zirveleri yer yer karlarla kaplı Tanrı Dağlarını görüyoruz. Suyun olduğu bazı yerlerde otlayan büyük ve küçükbaş hayvan sürüleri görülebiliyor. Başkent'i Turfan'a bağlayan yol boyunca yerleşim alanlarının çok az olduğunu görüyoruz. 

Garipler Şehri Turfan Nihayet öğleden sonra Turfan'a vardık. Otelimize yerleşip bir süre dinlendikten sonra kısa bir şehir içi turu yaptık. Turfan tam da adına münhasır bir şehir. Kendinizi Temmuz ayında Antalya'da gibi hissediyorsunuz. Dünyada Filistin'deki Eriha şehrinden sonra deniz seviyesinden yaklaşık 150 metre aşağıda yerleşmiş olan ikinci şehir burasıdır. Bundan dolayı hava çok sıcaktır, meyve ve sebzenin ilk çıktığı yerlerden birisi de burası yani Turfan'dır. Turfan'da sözcüğü bu şehrin adından gelmektedir. Nüfusun çoğunluğunu Türkler oluşturuyor. Doğu Türkistan'da sadece Urumçi'de Türk nüfus azdır. Bu da tamamen planlı bir durumdur. İlk Ziyaret Yerimiz Koço (Karahoca) Antik Şehri Bu antik kent Turfan'a 45-50 km. uzaklıkta ırmak kenarına kurulmuş diğer bir adı ile dere ağzı 
antik kentidir. Uygur Türklerinin M.Ö. 100 
yıllarında kurmuş oldukları bu antik şehrin, bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu ve 14. yüzyılın sonuna kadar da burada hayatın sürdüğünü öğreniyoruz. Yaklaşık 600 yıldır yaşam yok. Açık hava müzesi durumunu devam ettiriyor. Koço antik şehrinde Uygur Türkleri, 850-1250 yılları arasında Koço Krallığı adı altında bağımsız bir Türk Devleti olarak hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Uygur Devleti'nin ilk başkenti Orhun vadisinde Ötüken'de kurulan Karabalgas şehridir. Karabalgas şehri kadim başkent Karkorum şehrine 60-70 km. uzaklıkta Orhun nehri kenarına kurulmuş Türklerin göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçtikleri şehirlerden birisidir. Ancak Koço'da Uygur Türkleri kendilerinden önceki Türk Devletlerinden farklı bir şey yapmış, yerleşik yaşam tarzını pekiştirmişlerdir. İyi savaşçılıkları ve ticari yeteneklerine bir yenisini eklemişlerdir. Koço'da Uygur Türkleri sürekli yazmışlardır. Koço Turfan El yazmaları bugünlere ulaşmayı başarmış Yenisey ve Orhun yazıtlarından sonra en geniş ve en önemli yazıtlardır. Koço yazıtlarının büyük çoğunluğu Berlin Brandenburg Bilimler Akademisinde bulunmaktadır ve Turfan çalışmaları adı altında incelenmektedir. 

Türkler göçebe bir toplumdur ve yerleşik medeniyetleri yoktur diyen cahillere buraları görmelerini ya da internetten okumaları öneriyorum. O zaman Türklere ne kadar haksızlık ettiklerini anlayacaklar ve eğer bunları bilmeden yapıyorlarsa özür dileme erdemini göstereceklerdir. Aslında Türkler ilk dönemlerde göçebe yaşam sürseler de, Hunlardan başlayarak Çin ve Türk hakanlarının devamlı yazıştıkları görülmektedir. Bunlar Çin hanedan yıllıklarında halen mevcutturlar. Önce antik şehrin 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girişindeki krokiden şehir hakkında kısa bilgi ediniyor ve hemen akabinde gezmeye başlıyoruz. Koçu antik şehri kerpiç tipi bir yapılanma içeriyor. Şehrin yöneticilerinin evlerinden tutun da vatandaşların evlerine, Budist manastırından, su kuyularına kadar her şeyin gayet güzel korunmuş durumda olduğunu görüyoruz. Daracık caddeleri ve kerpiç yapıları ile adeta bir orta çağ kentini ya da Ülkemizdeki Peri Bacalarını andırıyor. O dönem Türkler arasında Budizm inancı da olduğundan antik şehirde çok büyük bir Budist manastırı da mevcut. 2-3 saat kadar antik şehirde gezimiz sürüyor. Koço harabelerinin etrafını üzüm bağları çevrelemiş, bağların kenarındaki üzüm kurutma evleri çok güzel bir manzara oluşturmuş. 
Ancak antik şehrin içinde hiçbir yeşillik yok. Çünkü sıcağa dayanması mümkün degil. Turfan'da Koço antik şehrine yakın tamamen Türk yapımı olan Bezeklik Budist Manastırı mevcuttur. Bu manastırın duvar ve tavan süslemeleri çok güzeldir ve sanat değeri çok yüksektir. Ancak bugün manastırda çok fazla süsleme kalmamıştır. Çünkü Alman ve Rus arkeologlar bu süslemeleri sökerek ülkelerine götürmüşlerdir. Kalabilen az kısım bile Uygur Türklerinin ne kadar üstün bir medeniyete sahip olduklarını göstermesi açısından çok önemli bir örnektir. 
Koçu antik şehir kazılarında o döneme ait pek çok yazıt bulunmuş- tur. Turfan yazıtları olarak ta anılan bu yazıtlarda, Uygur Türkleri'nin yaşam biçimlerinden Çinlilerle iliş- kilerine, emlak alım satımlarında yapılan sözleşmelerden Turfan da basılan ilk kitaplara ve kağıtlara kadar pek çok yazılı belgenin olduğuna dair bilgiler Çin hanedan yıllıklarında mevcuttur. Kısaca bahsetmek gerekirse, Turfan Türk kültür ve medeniyeti açısından son derece önemli bir şehirdir. 
Turfan antik şehrini gördükten sonra artık akşam oldu ve gün karardı. Öncelikle otele döndük ve akşam yemeği için hazırlık yaptık. Akşam yemeğini havuzlu bir lokantada yer sofrasında yedik. Menü Uygur çorbası, şaşlık (şiş kebap), Türkistan pilavı, yoğurt ve çaydan oluşuyordu. Nereye giderseniz gidin Türk mutfağında ağırlık etli yemeklerdedir. 
Doğu Türkistan'a gidecek olanlar şunu unutmasınlar. En çok hoşlanacağınız yemekler şaşlık ve Türkistan pilavı olacaktır. Onun yanında bir de yoğurt istediniz mi keyfinize diyecek yoktur. Akşam yemeğinden sonra havuz etrafında yerel dansları yapan gençleri bir süre izledik. Saat 22 sıraların- da birkaç arkadaşla yaya olarak şehir turuna çıktık. Turfan'da sanki İstanbul'da bir semt- te geziyormuş gibi hissediyor insan kendini. 
Gece Ol'e kadar seyyar satıcılar, kebapçılar, çaycılar kısaca her taraf açık. Biz Türkler hareketli ve yemeyi seven bir milletiz. Bu Turfan'da da, İstanbul'da da, böyledir. Emin Minaresi ve Camisi Turfan'da ikinci günümüzü Emin Camisi, meşhur üzüm bağları ve Kariz Su Tünelleri Müzesi'ne ayırdık. 
İlk durağımız Emin Minaresi ve Camisi oldu. Emin Hoca Turfan'da 18. yy. yaşamış 


hem dini ve hem de siyasi bir liderdir. Bu caminin yapımına, 1777 yılında Emin Hoca tarafından başlanmış ancak oğlu Süleyman Han tarafından bitirilmiş. Cami'nin mimari özelliğini Özbekistan'daki Gücdivani Cami'sinde ve Bey- şehirdeki Eşrefoğlu Camisi'nde daha önce görmüştük. Demek ki Doğu Türkistan'da, Özbekistan”da ve Türkiye'de bu camileri aynı mimari ile yapan toplum aynı millettir. Yani Türk Milletim. Caminin içi kadar minaresi de ilgimizi çekiyor. Minarenin tabanı geniş ve yukarı doğru yükseldikçe daralıyor. Minare adeta gözetleme kulesi gibi göğe doğru uzanan ve üzeri işlemeli bir yapıyı andırı- yor. Bu da aynen Kırgızistan'daki Burana Minaresi gibi yapılmış. Minarenin adeta insanı büyüleyen bir mimari tarzı var. Cuma günleri ibadete müsaade edilen camide iki rekat mescit namazı kılmamıza ise sebebini anlamadığımız bir gerek- çe ile müsaade edilmedi. Ama biz yine de itikaf odasında namazımızı kıldık. 
Minarenin, yıllara meydan okur bir şekilde ayakta kalmasını neye borçlu olduğunu, rehberimiz Uğur Bey anlattı. Bu minarenin temel harcı Turfan toprağı, yumurta, su aldıkça şişen ve birbirine yapışan pirinçten oluşuyormuş. Bu karışım oldukça sağlam bir olduğu için minare sapa sağlam ayakta duruyor. Üzüm Cennetine Hoşgeldiniz Emin Minaresi ve Camisi'nin etrafını üzüm bağları çevirmiş. Müsaade alıp bağların içine giriyoruz. Hem üzüm yiyor ve hem de resim çektiriyoruz. Turfan adeta bir üzüm cennetidir. Tanrı Dağları'nın suyu ile 50-60 derece sıcakta yetiş- tirilmiş üzümün tadına doyum olur mu bilmem. Biz de doyamıyoruz. Üzümlerini satmaya götürmek için at arabasına yüklemiş bir Uygur delikanlısı ile sohbet ediyoruz. 

Kariz Su Tünelleri Müzesi Emin Camisi ve üzüm bağlarından sonra Kariz Su Tünelleri müzesine geçiyoruz. Kariz su tünelleri müzesi Çin'in övündüğü üç önemli eserden biridir. Diğerleri Çin Seddi ve Üç Boğazlar Barajıdır. Kariz su tünelleri Uygur Türkleri tarafından M.Ö. 500 yıllarında yapılmış, bugün hâlâ çalışan, dünya çapında bir mühendislik harikasıdır. Turfan deniz seviyesinden yaklaşık 200 metre aşağıda, Tanrı Dağları arasında, yazın sıcaklığın 60-65 dereceye kadar çıktığı bir şehirdir. Burada su olmadığı sürece bir şey üretmek mümkün değildir. İşte atalarımız M.Ö. 500 yıllarında bu çölü cennete çevirecek beceriyi göstermiş ve adeta bir bilim harikası eseri, insanlığın hizmetine sunmuşlardır. Uygur Türkleri buharlaşmayı engellemek için Tanrı Dağları'nın suyunu derinlikleri 90 metre- den 10 metreye kadar değişen 5000 kilometrelik yer altı tünellerine alarak 70-80 km. 
uzaktan Turfan'a getirmeyi başarmışlardır. 
İşte bu tünellerin Turfan'daki en son noktasını, yer yüzeyinden on metre aşağıdaki su müzesini göreceğiz. Kariz Su Müzesi önünde durduğumuzda heyecan dorukta idi. Önce hep birlikte su tünellerinin açılı- 


şını gösteren heykelleri gördük. Akabinde on metre yer altında oluşturulan Kariz Su Tünelleri Müzesi'ni gezmeye başladık. Önce tünellerin yapılışını gösteren kısımları ve yapımda kullanılan aletleri gördük. Daha sonra 70-80 km uzaktan, Tanrı Dağları'ndan su tünelleri ile getirilen buz gibi suyu kana kana içtik. Bu mühendislik harikası eseri yapan atalarımızın ruhlarına Fatihalar okuyarak müzeden çıktık. 
Çıkışında Tanrı Dağları'nın suyu ile yetiştirilmiş ve taze sıkılmış üzüm suyu içerek Kariz Su Müzesi'ndeki gezimizi bitirdik. Çıkışta Türkiye'ye getirmek üzere Turfan'da yetişen 
33 çeşit üzümün kurutulmuşlarından aldık. 
Devamı Gelecek Sayımızda... 


Tanrı Dağlarından 


gelen buz gibi su 


#newistanbul 9 
Ağustos 2017 i 


TÜKENMİŞLİK SENDROMU 


# Selçuk Arıcı 
4d ©SelcukArici 


Tükenmişlik sendromu son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kavram, dizilerden iş dünyasına her yerde karşımıza çıkar oldu. bazen dizi oyuncularının tükendiğini görüyoruz, bazen de çalışanların. 


Peki, nedir bu tükenmişlik sendromu? 


Sabahları uyandığınızda gözlerinizi açmanıza rağmen, kafanızı yastıktan kaldıramadığınız oldu mu? Sabah uyandığınızda işe, okula gitmesem dediğiniz, yöneticinize hasta olduğunuzu söylediğiniz günler artmaya mı başladı? 


Yataktan kalkmaya çalışırken, gün içinde yapmanız gerekenleri hatırlamaya çalıştığınız ama hatırlamakta zorlandığınız sabahları hatırlayın. Siz son alarmı ertelediğinizde gün çoktan başladı bile! Koşarak kendinize gelmek için kendinizi duşa atarsınız ancak kendinize gelmek için girdiğiniz duş bile sizi kendinize getirmez. Evden çıkıp yola koyulduğunuzda, gün boyunca okulda işte sürekli yüzünüz asık, boynunuz kambur, omuzlarınız düşük olur. 
Kimi zaman işi sevmediğiniz için mutsuz olduğunuzu düşünürsünüz ancak işten çıkmanız bile bu halden kurtulmanız için yeterli olmaz. 


Tükenmişlik Nasıl Başlar? 


Siz hiç farkına varmadan ve yavaşça ilerler. 
Bu yanıtlar için çok geriye gitmenize, tüm hayatınızı incelemenize gerek yoktur. 
İsteksizliğinizi incelemek için başınıza gelen kötü olayları da incelemenize gerek yoktur. 
Bu fiziksel belirtiler, karamsarlık, kızgınlık, öfke duygularınız gelişmekte olan ” tükenme ” durumuna işaret ediyor olabilir. Herşey çok masum bir şekilde başlamıştır, tüm yükü omuzlarınıza idealleriniz çevrenizdekilerin iyiliği için almış olabilirsiniz ama sonuç her zaman yüzünüzü güldürmeyebilir. 
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Kendi tükenmişlik seviyenizi belirlemek için aşağıdaki soruların kaçına evet dediğinize dikkat edin. 


1. Hayatta her zaman başarılı olmanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? 


2. Sıkılmamak için her işte ayrı bir heyecan yaratma gereğini duyar mısın? 


3. Sizin için yaşamınızın bir alanı diğerlerinden daha mı önemlidir? 


4. İnsanlarla yakın olmamanın eksikliğini duyuyor musunuz? 


5. Sizin için rahatlamak zor mu? 


6. Herhangi bir konuda ki görüşleriniz katı mı? 


7. Yaptığınız işlerle kendinizi çok mu özdeşleştirdiniz? İşler aksadığında bunu kendi başarısızlığınız olarak mı görüyorsunuz? 


8. İnsanların sizi nasıl gördüğü çok mu önemli? 


9. Kendinizi çok mu ciddiye alıyorsunuz? 


10. Hedefleriniz ne kadar belirli? Uzun vadeli olanlarla hemen yapılması gerekenler arasında gidip geldiğiniz oluyor mu? 


Bu sorular üzerinde düşündükten sonra, eğer verdiğiniz yanıtların çoğunluğu “evet” ise kendinize, “Ben böyle biri olmak istiyor muyum?” diye sorun. 


Narsisistik Kişilik Yapısı 


Büyüklenmecilik, Narsistik kişilik yapısının en belirgin özelliğidir. Narsistik kişilik yapısına sahip bireyler kendilerini diğer insanlardan daha üstün, önemli ve farklı biri olarak görürler. Başkalarının kendilerine hayran olmasını beklerler. 


Kendi kendilerine hayrandırlar. Bu bireyler kendilerini varolandan daha başarılı, daha yetenekli, daha başarılı, daha sağlıklı, daha güzel, daha zeki olarak değerlendirirler. 
Büyüklenme düşüncelerine gerçek yaşamda karşılık bulamazlarsa, ya da rencide edici durumlar yaşadıklarında, bunu hayallerinde gerçekleştirmeye çalışır. Rencide edici durumlarla karşılaşanlar ise aşırı öfkeli olabilirler ya da içe çekilme ve sosyal 


ortamlara girme konusunda zorluk yaşamaya başlayabilirler. Herkesten farklı ve özel oldukları hayalleri kurarlar. En güzel / en yakışıklı, en başarılı, en zeki, en önemli insan olduklarını düşünürler. 


Kendilerinde her şeyi hak görürler. 
Kendilerini herkesten üstün olarak görmeleri nedeniyle; diğer insanlarla ilişkilerinde herkese göre kendilerine farklı, özel biri olarak davranılması beklentisi içindedirler. 
Kendilerine herhangi bir insanmış gibi davranılmasından çok rahatsızlık duyarlar. 
Sahip oldukları bazı kişisel özellikler nedeniyle hak ettiklerine inandıkları özel ilgiyi görmek isterler. Her şeyi kendilerine hak görme eğilimleri vardır. 
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Çevrelerindeki her şeyin kendileri için 

var olduğunu düşünürler. Çevredeki tüm nesnelerin kendilerinin bir parçası gibi hissetme eğilimdedirler. Çok sayıda insanla ilişkisi var gibi görünse de bunlar yüzeysel ilişkilerdir. Başkalarına sürekli bağlanamazlar, başkalarının isteklerini, gereksinimlerini anlamayan, eşduyum yapmayan narsisistik, başkalarının özgülerine gereksinim 

duyar. Başkalarını küçümsediği ve onlara güvenmediği için grup etkinliklerine gerçek anlamda katılamaz. Başkalarının bilgisini kendine mal etme konusunda çok ustadırlar; hiçbir rahatsızlık duymadan, elde edilen bir başarıda başkalarının rolünü hiçe sayarlar. 
Başkalarının haklarına aldırmazlar. Her türlü ilişkiyi, her türlü insanı, ellerindeki her türlü gücü kendi çıkarı için kullanabilirler. 


Narsisistik kişilik yapısına sahip kişiler için güce sahip olmak çok önemlidir. Bu nedenle sosyal hayatta ve iş hayatında yükselmek için çaba gösterir ve başarılı olabilirler. Kıskanç çok belirgin bir özelliktir. En çok yaşadıkları duygular arasında kıskançlık ve haset vardır. 
Diğer insanların başarıları, üstünlükleri, güzellikleri, başarıları mutlulukları ve sahip olduğu özellikleri, eşyaları, meziyetleri kıskanırlar. Sahip olmak istedikleri şeylerin başkalarında olup da kendilerinde olmamasına katlanamazlar. 


Kırılganlık da narsistik kişilik özelliğine sahip insanların yaşadığı bir özelliktir. 
Eleştirilmeye karşı çok duyarlıdırlar. Dış odaklı olarak kendilerine şekil verirler. 
Beğenilmek ve onay, takdir almak çok önemlidir. Başkalarının kendisi hakkındaki düşünceleri onlar için çok önemlidir. 
Sürekli olumlu değerlendirilme beklentisi içindedirler. Sürekli olarak olumlu taraflarının vurgulanmasını beklerler. 
Olumsuzlukları konuşmak istemezler. 
Kendilerine dair olumsuz özelliklerini kabullenemezler. Olumsuzluk anlatılıyor olmasından dolayı tepkisel davranabilirler. En ufak olumsuz değerlendirme, onlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Kırılganlıklarının büyüklük duygularına olan güven duygusu zayıflığından kaynaklandığını göremezler. 
Kırgınlıklarına sürekli başkalarını suçlama ve değerinin anlaşılmadığı duygusu eşlik eder. Bu kişiler kendilerinde derinlerde var olan değersizlik duygusunu hissetmezler 

ya da kabullenmezler.Bu kişilerin insanlarla ilişkileri, iki kişinin birbirinin gereksinimlerini karşılıklı olarak anlayan ve karşılayan bir ilişki değil, büyüklüklerini onaylamak için diğerinin var olduğu bir ilişkidir. Yani bir çeşit istismar söz konusudur. 
Nitekim; gereksinim ortadan kalkarsa ya 

da aynı gereksinimi karşılayan bir başkası olduğunda veya karşıdakinin gereksinimini 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Narsisistik kişilik yapısındaki bireyler, üstünlüklerinin sürekli olarak dışarıdakiler tarafından onaylanması ihtiyacı ve beklentisi içinde davranır. 


karşılayamadığı durumlarda, narsisistikler o kişilerle ilişkilerini bitirir. 


Narsisistik kişilik yapısındaki bireyler, üstünlüklerinin sürekli olarak dışarıdakiler tarafından onaylanması ihtiyacı ve beklentisi içinde davranır. 
Diğer insanlarla ilişkileri de bu 

ihtiyaç ve beklenti üzerine kuruludur. 
Başkalarının değerlendirmelerine karşı çok duyarlıdırlar, başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmeye katlanamazlar. 
Diğer insanlar, bu beklentilerini karşıladıkları sürece ilişkilerini sürdürürler. 
Bu ihtiyaçlarını karşılamak için bu insanları bir şekilde kullanmış olurlar. 
Gereksinimlerini karşılayan bu insanların gereksinimleri, duyguları, istekleri onlar için önemli değildir. Başkalarını sevebilme ve başkalarına eşduyum yapabilme, yani kendini başkalarının yerine koyarak onları anlamaya çalışma yetenekleri yoktur. Bu nedenle başkalarının yaşadığı duyguları anlayamazlar. 
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ZELOSANTE 


nan Ve TEİLŞKİN HASİABEİ 


EN 


Hepimizin hayatında kaybettiğimiz anlar veya başarısızlıklar vardır. Kaybetmek hayatın bir doğal bir parçası ama “param yok" demekle "fakirim" demek arasında büyük farklar vardır. Kaybedince bundan ders çıkarmayı ve yeniden ayağa kalkıp, devam etmeyi bilmemiz gerekiyor. Dalai Lama "if you lose, don't lose the lesson" demişti — zannedersem kaybedince ders çıkarmak gerektiğini daha iyi ifade eden bir deyim daha söylenmemiştir. 


Kaybedenler de kazananlar gibi ortak 

özelliklere sahiptir. Bazıları kaybederken 

başkalarına zarar verir. Bazıları ise sadece kendine. Bazıları büyük kaybeder, 

bazıları her gün ufak kaybeder. Bazıları 

kaybettiğini bilmez, bazıları bunun çok p farkındadır. Bazıları kaybetmeyi bir tutku, 

hatta bir bağımlılık haline getirir. 


Her zaman başarılar hakkında yazılır, çizilir.. Başarısızlığın ortak dinamikleri var mıdır? Bence beş tane var; 


1. İrade gücü zayıflığı 

En başta gelen ortak nokta. Eğer kilonuz istediğinizden fazlaysa, az yemeniz gerekiyor. Spor yapmanız gerekiyor. Eğer bunları yapamıyorsanız, kilolara karşı olan mücadelenizi kaybediyorsunuz. Bu ufak örnek hepimizin hayatında bir şekilde yer alıyor diye yazdım. Ama aynısı iş hayatı için geçerli. Hedeflerinize ulaşmak için gerekeni yapmıyorsanız, iradeniz yeterince kuvvetli değilse, kaybetmeye mahkumsunuz. Kendinizi ataletin pençesine bırakmak oluyor. 


2. Başarıyı dış faktörlere bağlamak 


Bernhard Shaw "Başarı tamamen şansa bağlıdır, inanmazsanız başarısızlara sorun" der. Tüm olay budur. Bir şeyi başaramıyorsak, hepimiz hayıflanmayı severiz: “Ah hava şartlarından dolayı bizim takım kazanamadı" veya "Ne şanslı adam yahu - yatırımcısı havalimanında karşısına çıkmış" gibi. Hele Türkiye'de buna bayılıyoruz demek lazım. Hemen arkasından komplo teorisi üretilir. 
Kendinize yalan söyleyemezsiniz — bir kendi içinizi dinleyin. Son defa istediğiniz başarıyı yakalayamadığınızda, şans ne kadar önemli bir faktördü? Dış etkenler hakikaten ne kadar etkili oldu? Veya daha iyi yapabileceğiniz birşey var mıydı? 
Bu arada, komplo teorisine inananların hayatta kendi iradeleriyle elde ettikleri başarıları yoktur. 


3. Kurnazlığa yatmak 

En sevdiğim başarısızlık dinamiklerinden bir tanesi.. Kurnazlığa yatmak işini en doğru ve en verimli biçimde nasıl yapacağına kafa yormak yerine, kısa yoldan ilerlemek oluyor. Bilgi açığınızı kurnazlıkla kapatıyorsunuz, beceri yetmezliğinizi ise kabadayılıkla kapatıyorsunuz (sanırım bu deyim Sayın Ege Cansen'e ait) — kurnazlığa yatmak bu. Önce ufak bir yalanla başlıyorsunuz.. Sonra o yalanı unutup, 2 
ay sonra başka konuşuyorsunuz.. 
yaptığınız herşey için güzel kılıflar bulmaya çalışıyorsunuz... Kendinizi her zaman diğerlerinden çok akılsanıyorsunuz. kendi ezberinizi tekrarlıyorsunuz.. nerede bir katakulli varsa onun peşinden gidiyorsunuz.. Eğer bunları yapıyorsanız, başarısızlık yolunda hızlıca kariyer yapacaksınız. 


4. Başarısızlık psikolojisi 

Başarısız insanlar başarılı olmaktan korkarlar. Başarılı olmak korkusu, başarısız olmaktan çok daha büyük bir korkudur. 
Ve başarılı olmanızın önündeki en büyük engeldir. Başarılı olmaktan korkanlar, kafalarında şizofreni tarzı bir psikoloji içinde oluyorlar. Adeta ikiye bölünmüşlerdir — bir tarafta yaratıcı bir şekilde inşa ederken, diğer taraftan başarıdan duydukları korkudan dolayı yaptıklarını imha ederler. Bu psikoloji içinde olanlar, yakın çevrelerinin de başarılı olmalarını istemezler. Manipülasyon yetenekleri son derece kuvvetlidir ve yakın çevrelerini de aşağı çekerler. Sahi, bu insanlar başarılı olmaktan neden korkarlar? “Başarılı olursam, zirvede eksiklerim ortaya çıkar" psikolojisinde oldukları için. 


5. Başarı hakkında yanlış anlayışa sahip olmak 

Başarılı insanlar başarılarının sırrını çok iyi bilirler. İşin kötü tarafı, başarısız insanlarda başarının sırrını çok iyi bildiklerini düşünürler. Aradaki fark, başarısız insanlar bunu yanlış bilir ve kendilerini geliştirmeye kapatırlar. Başarı herkesin fikir sahibi olduğu ama çok az insanın bilgi sahibi olduğu bir alandır. Başarısızların başarılı olması için başarı hakkında bildiklerinin bir bölümünü unutmaları gerekmektedir. 


Yukarıda tarif etmeye çalıştığım beş başlık, başarısız insanları analiz ettiğim- de (kendi deneyimlerim dahil, zira başarısızlıklarım başarılarımın çok daha üstünde), dikkatimi çeken ortak noktalar. 
Bunlardan bir tanesi bile başarısız olmaya yetiyor. Hepsini aynı anda yapabilen insanlarda biliyorum — onların ruh halini tarif edecek kelimeleri bulmak mümkün değil 


Başarılı olmak için her gün herşeyin yeniden başladığına inanıyorum. Her gün yeniden öğrenmemiz veya öğrendiklerimizin Üstüne eklememiz lazım. Başarıya odaklanmamız ve başarılı olanlar- dan öğrenmemiz gerekiyor. Mütevazılıği kaybetmeden. 


Benim 10 maddelik bir listem var. Her gün bu listeye göz atarım. Unutmamak için. Benim inandığım başarıyı yakalama listesi: 


1. “Ifyoulose, don't lose the lesson" (yukarıda yazdığım gibi, Dalai Lama) 

2. "Eğer basitçe izah edemiyorsan, yeterince anlamamışsın demektir" Albert Einstein 

3. Erişebilmek, etkili olmak değildir 


4. Acil olmak, önemli olmak değildir 


5. Faal olmak, birşeyler başarmak demek değildir 


6. "Kendini tanı" (Delphi'de, Apollon tapınağının girişinin Üstündeki yazı) — latin- 


cesi: nosce te İpsum 


7. Karar vermek, bir şeyden vazgeçmektir 


8. Yön vermek, hedefi bilmek değildir 9g. Don't forget the Black Swan 


10. Alçak gönüllülük umursamazlıkla karıştırılmamalıdır 
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Sahip olduğu potansiyelle güneş enerjisinden en iyi istifaJle etmeye çalışan ülkelerden biri olan Türkiye'de ilk Yüzer Güneş Enerji Santrali İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Şirketlerinden İstanbul Enerji ve bağlı kuruluşlardan İSKİ, Türkiye'deki ilk Yüzer Güneş Enerji Santralini (GES) devreye aldı. İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla İstanbul'a temiz su sağlayan kaynaklardan biri olan Büyükçekmece Gölü üzerine kurulan santral, Türkiye de ilk kez uygulanan bir sistem olma özelliğini taşıyor. 
Türkiye'deki ilk GES'i basın mensuplarına tanıtan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, amaçlarının enerji çeşitliliğini arttırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu belirterek, “Hedefimiz, belediye olarak kendi enerjimizi üretebilmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği arttırmak" dedi. 
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Türkiye'nin enerjide artan dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın vizyon projeler ortaya koyduğuna dikkat çeken Baraçlı, “İBB olarak bu vizyona katkıda bulunmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. 2023 yılında belediye olarak tükettiğimiz enerjinin yüzde 55'ini kendimiz üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. 

Santralin yapımında 960 adet 260W gücünde polikristal fotoyoltaik panel kullanıldı. Panel ve diğer malzemelerin seçiminde korozyona karşı dayanımlı ürünler tercih edilerek santral ömrünün uzatılması planlandı. 
BUHARLAŞMA VE KARBONDİOKSİT SALINIMI AZALACAK 

Yüzer Güneş Enerji Santrali için tasarlanan iki farklı yüzdürücü sistemin kullanıldığı sistem, kapladığı su yüzeyini yüzde 70 oranında havadan izole ediyor. Böylece, özellikle yaz ayların- da karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan buharlaşma ile su kaybı da 


azalmış olacak. 

Büyükçekmece Gölü üzerine kurulu Yüzer GES, her sene 210 ton karbondioksit salınımını da engelleyecek. 
Tesis kurulumunun tamamlanması- nın ardından başlanan AR-GE çalışmaları kapsamında, yüzdürücü sistemlerin enerji üretimi, su kalitesi, su canlıları ve yosun oluşumu gibi etkileri izlenecek. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AR-TACAK 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükçekmece Gölü'nün ardından Terkos ve Ömerli barajlarına da kurmayı planladığı Yüzer Güneş Enerji Santralleri ile geniş yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların, İstanbul'un artan elektrik üretimine katkıda bulunması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminin payının arttırılması amaçlanıyor. 


İSTANBUL'U TEKNOLOJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRECEK PROJE İMZALANDI 


vray rn renk 


İrini Takrenleği Bir 


İnovatif Teknoloji Firmalarının Uluslararası Pazara Girişini Hızlandırma ve Rekabet Altyapılarını Destekleme Programı (İnnogate) İmza Töreni, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleşti. 

Törene İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Arı Teknokent Pazarlama Grup Başkanı Doç. Dr. Deniz Tuncalp ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Macit de katıldı. 

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İSTKA'nın ekonomik, sosyal ve kültürel her alanda İstanbul için çalıştığını belirterek, 700'ü aşkın projeyi desteklediklerini ve binlerce kişinin katıldığı uygulamalı eğitimler verme- ye devam ettiğini söyledi. 

İSTKA'nın üniversiteleri ve özel sektörü de destekleyen toplam 55 milyon lira maliyetli 5 ayrı güdümlü projeye destek verdiğine dikkat çeken Vali Şahin, 2017 yılı içinde birçok güdümlü projeyi daha destekleyeceklerini açıkladı. 

Bu çalışmaların amacının İstanbul'da katma değeri yüksek projelerle bilim 


diyer Aypa 


ve teknoloji alanında dünya ile rekabet eden bir şehir haline getirmek olduğunun altını çizen Şahin, şöyle konuştu; 

“İTÜ Arı Teknokent tarafından İSTKA desteğiyle hazırlanan projeyle teknoloji firmalarının ABD pazarına girişi ve yerli ürünlerin yurtdışına satışı desteklenecek. ABD'nin bu alanda- ki bilgi birikimi Türkiye'ye taşınacak. 
Teknopark İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Teknopark ve YTÜ Teknopark'ın da ortaklığıyla tasarlanan projeyle, Türkiye'den dünya çapında teknoloji markaları çıkacak ve İstanbul teknoloji ve inovasyon alanında bölgenin cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor. 2023 yılında dünyanın ilk 10 
ekonomisi alanında yer almak için bugün imza attığımız projeler büyük önem taşıyacaktır.” 

Törende konuşmaların ardından Vali Vasip Şahin ve İTÜ Rektörü Prof Dr. 
Mehmet Karaca, İnovatif Teknoloji Firmalarının Uluslararası Pazara Girişini Hızlandırma ve Rekabet Altyapılarını Destekleme Programı'na (İnnogate) imza attı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camisi'nin Açılısını Yaptı 


Restorasyonu tamamlanan Yıldız Hamidiye Camisi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler, özellikle bu mekânlarımızı hedef alıyor. Allah'ın izni ile Türkiye'de ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1885'te mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan ve restorasyonu tamamlanan Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı ve daha sonra caminin açılışını gerçekleştirdi. 
“YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ, İSTANBUL İÇİN MÜSTESNA BİR ESER” 

Caminin banisi Sultan Abdülhamid'i rahmetle andığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı, Selçuklu ve Endülüs mimarisinin özelliklerini bünyesinde toplayan caminin, kendine has güzellikleriyle İstanbul için müstesna bir eser olduğuna dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşasın- dan bugüne, caminin yaşatılmasında 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emeği geçen imam, müezzin, kayyum olarak hizmet veren herkese, yaptıkları ibadetlerle bu eseri mabe- de çeviren cemaate şükranlarını sunduğunu ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa, yine böyle bir cumayı Yahya Efendi Dergâhında kıldığımız, 21 yıl bu caminin mihrabında görev yapan Abdullah Hocamızla orada bir araya gelmiştik. 
Cumayı orada kıldık. Cumadan sonra sanki bir vedalaşmaydı o. Birbirimizle kısa da olsa ayaküstü muhabbetimiz oldu. Benim bir yurt dışı seyahatim vardı. O seyahatte onun ebedi âleme irtihalini duydum" diye konuştu. 
Merhum Abdullah (o Hatipoğlu'na Allahtan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatipoğlu için vatandaşlarla birlikte Fatiha okuyarak, “Biz kendisini İslam ve Kur'an aşığı muttaki bir mümin olarak biliyoruz, Rabbimin katında da inşallah bu şekilde muamele göreceğine inanıyoruz" dedi. 

“DİNİNİ, KÜLTÜRÜNÜ VE TARİHİNİ BİLEN KUŞAKLAR YETİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ" 

Dinini bilen, kültürünü bilen, tarihini 


bilen kuşaklar yetiştirmekte kararu olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama bu, benim, hükümetimizin tek başına işi değil Hep beraber, anneler, babalar, hep beraber" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kim olduğunu, nereden geldiğini, nerede durduğunu, nereye gittiğini bilen nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda eksikler olabilir fakat şu bir gerçek ki bizim milletimizin, insanımızın mayası sağlamdır, özü sağlamdır, ruhu sağlamdır. Böyle olduğu için de eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. Milletimizin ve tüm İslam dünyasının, tüm mazlumların ümidi olacak nesilleri biz yetiştireceğiz, hep beraber yetiştireceğiz. Camilerimizi gençlerimizle dolu olarak görmeye başladığımızda kani olacağız. O zamana kadar hem fiziki hem manevi altyapımızı geliştirmek için durmaksızın çalışacağız. Sadece kendimiz için değil, aynı zamanda gözünü bize dikmiş, kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimiz için de bunu başarmaya mecburuz" dedi. 


Bugünün Türkiye'si demek, umut demektir, barış demektir 


Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Boğalar Mahallesi'nde düzenlenen 19'uncu Yörük Türkmen Kültür Şöleni'ne katıldı. 

Buradaki konuşmasında Yörükler'in Toroslar'ın tepesinde ay yıldızları bayraklar ve tüten ocaklarıyla ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Yörük Türkmenlerin yaylaların rengi ve neşesi, Anadolu'nun can damarı olduğunu söyledi. 

Başbakan Binali Yıldırım, şöyle ko-NUŞtu: 

“Bir Yörük Türkmen olarak, Kayı Boyu'nun torunu olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Kınık'ın, Dodurga'nın, Kayı'nın, Bayat'ın, bütün Oğuzların yiğitleriyle gurur duyuyoruz. Bugün onların torunlarıyla kucaklaşıyoruz. 
Buraya kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek, kültürümüzü, hatıralarımızı yaşamak ve yaşatmak için geldik. 
Bugün 24 Oğuz Boyu'na ait bayraklar ile Türk bayrağının gölgesi altında toplandık. İstiklal Marşımız ile bayrağımızı yükseklere çektik. O ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanışına hep birlikte şahit olduk. Siz Yörükler, 
15 Temmuz'da Muğla'da, Marmaris'te 
alçaklara geçit vermediniz. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımızı şe- 


hit etmeye gelenlere en güzel dersi sizler verdiniz. Sizlere milletim adına teşekkür ediyorum. Türk demokrasisini zaferle sonlandırdınız. Darbecilere darbeyi vurdunuz. Onun için sizler bu dağların, civan mert, cömert, dost insanlarısınız. 

“GİTTİĞİMİZ HER YERDE KARDEŞLİK TOHUMLARI EKTİK, GÖNÜL KÖPRÜ-LERİ İNŞA ETTİK" 

Türk milletinin bin yıldır bu topraklarda yoğrulan, 3 kıtayı kanatları altına alan, sayısız kavmi ve ülkeyi şefkat ve sevgiyle kuşatan Osmanlı'nın torunları olduğunu belirten Yıldırım, “Biz yeryüzünde fesat çıkaranlara, ayrılık tohumları ekenlere karşı yüzyıllar boyu aynı ufka bakarak bir araya geldik. Gittiğimiz her yerde kardeşlik tohumları ektik, gönül köprüleri inşa ettik." diye konuştu. 

Vatanın bağımsızlığı uğruna şehitler nice verildiğini anlatan Yıldırım, bütün şehitleri minnet ve şükranla andı. 
“Şehit verdik, gazilerimiz oldu, Allah'a şükürler olsun ki vatanımızı vermedik, istiklalimize gölge düşürmedik.” ifadelerini kullanan Yıldırım, 15 
Temmuz'da da kol kola mücadele ettiklerini vurguladı. 
“BUGÜNÜN  TÜRKİYESİ 
'UMUT' DEMEKTİR" 
Ülkenin her bir ferdinin “baş tacı" olduğunu kaydeden Başbakan Binali 


DEMEK, 


Yıldırım, 81 vilayeti sevgiyle kucaklayıp 780 bin kilometrekare vatan toprağında Üsküp, Girne, Kerkük, Kırım, Hicaz, Şam, Kudüs, Yemen ve Trablus'un emanetini taşıdıklarını, Orta Asya ve Rumeli'nin de kardeşliğini yaşayıp, acılarını yüreklerinde taşıdıklarını anlattı. 

“Hiçbir zaman küçük düşünmedik, asla düşünmeyiz" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Anadolu'nun o bozkırlarında oayak- ta kalmayı başaran Yörükler, Irak'ta, Suriye'de, Ürdün'de de var olma mücadelesi veren Türkmenlerle aynı kaderi paylaşıyorlar. Bugüne kadar bölgedeki ve dünyadaki bütün mazlumların, dost ve kardeşlerimizin sesi olduk, nefesi olduk, olmaya devam edeceğiz. Balkanlar'dan Moğolistan'a, Asya'dan Afrika'ya uzatmadığımız elimiz yok. Kardeşliğimizi oralara da taşımak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bugünün Türkiye'si demek, umut demektir, barış demektir, kardeşlik demektir, birlik demektir, beraberlik demektir, "birlikte Türkiye" demektir. 
Bu millet 1071'den beri, farklı coğrafyalarda da olsa, barış ve adalet davasının peşinde kimi zaman gök bayrağın kimi zaman al bayrağın altında bin yıldır kesintisiz yürümüş ve yürümeye de devam edecek. 
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# Hüseyin Çoşkun bj G©huseyincoskun86 


Yorgun, bezgin, ümitsiz... 

Gün tan gurubunda. 

Sine; içinde tuttuğunu dışarı çıkarmak için türlü duyguların karmaşa meydanı. 
vakit dar. 

İlk ışıklar, doğduğun toprağını zorlarken; batışın, ruhuna tazik ediyor. 

Bu dipsiz kaygıda debelenen rüya ehli gibisin. Anlam veremediğin bir acıyı yaşıyorsun.avuçlarınla beşiğini kavrıyor kalkmak ilk sesinle ilk adımınla uçmak istiyorsun. 

Böyle isen artık yakın! 

Her uyanış, etkileştiği yapıda sonsuz 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sayıda dönüşüm sağlıyor. 

Üzülme; zamanı uykuda geçiren! 

En geç, ölürken uyanacaksın. 

Nasıl mı? 

Seni saran kaygı, ümit vs. Yok olacak, geçmiş ve geleceğin kaybolduğu bir an ve o “anda” seyran var. 

Aç ufuk kanatlarını burası aradığını âlem. Umduğun değil aradığın yer. 
burası zamanın durduğu, sidret-ul munteha. burası zulkarneynin iki dünyasına açılan kapı. Burası miracın binek taşı. Burası yiğidin son akınına doyumca razilik meydanı. 


Burası fenafillah... Dingin yalnızlığa hoş geldin? 

Bune mi? 

Salt saf enerji. İçinde senin aradığını barındıran var olmanın özü. 

Belkide Cern'de aranan tanrı parçacığI.... 

Yâda ulaştıkça kaçan. 

Sevgili .... 

Avuç avuç bugün; şimdi. 

Sen artık boz yeleli bir kurtsun 

Sen artık sefer emrini parçalanmış hilalin 

Üç parçasından almış bir yol ehlisin. 
Kutlu olsun. 


Bir Olmak 

Modem kölelik sınıfsal seçkinliğini egosunu kanalize ettiği alanda geliştirir. 

Bu kimi zaman askeri güç, bazen para, genelde eğitim. Kolonizasyon yöntemiyle oluşturduğu etki sınıflarıyla farkı oluşturup kendisini korumaya alır. 

Çok tanrılı yönetimlerin yönelimi bu yönde olmuştur. Birlikten ayrılığa gidişi şekillendiren kara akıl bu kadim yöntemi uygulamış. Sınıfsal ayrımlar: medeni anlayışın benmerkezci, maddeci, diyalektiğinin; paganist romanın, günümüze taşınan süslü izdüşümüdür. 
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sınıfsal seçkinliğini egosunu kanalize ettiği alanda 


geliştirir. 22 


f ri e 
> di 


Ferdi gözlemim cehaletin, izolasyonla giderilmeye çalışılmasının baskıcı 


bakışındaki, sorunların çokluğunadır. 


Bu yöntem: sosyolojik yarılmalardan 


ekonomik çöküntülere kadar uzanan ; 


manevi bir burhana sebep olmaktadır. 


Çözüm ayrışmak değil birleşmektir. 
Birliğin yolu bilginin, doğru bilginin yayılmasından geçer. Deste bağ olur gayret sağ olur. Mülkünde sınandığımız alemin küllü sahibi seyranın şenliği içinde ümitsiz komaya. Ne elemler bitiyor, ne neşe sonsuz. 
Taşıyacak kadar ve fazlası demet demet hayatı taçlandırıyor. 
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BÜLTENİ 


NASA Yıllık 
150000$'a 
Çalışacak Uzay 
Koruma 
Memuru Arıyor 


Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dünyayı uzaylılardan korumak için ortalama 15bin dolara çalışacak memur arıyor. NASA'dan yapılan açıklamada dünyayı uzaylılardan ve uzaydan gelebilecek mikroplara karşı koruyacak memurlar aranıyor. Dolgun bir ücretle > , çalıştırılacak memur adaylarında B 

ise sayısız nitelik aranıyor. 1tC O 1 n Öncelikle sadece Amerikan “ 

vatandaşlarının başvurabildiği Ik hi 

ilana matematik, mühendislik veya Iye 

fizik bölümlerinden yüksek lisansa 

sahip olmak da gerekiyor. Ne var b Li e ki > nitelikler er da B ölündü sınırlı değil. En az bir yıl üst düzey 

devlet memurluğu yapmayanların 


başvurusu da kabul görmüyor. Şifreli sanal para birimi teknolo-Tüm bunlardan önemlisiyse jisi Bitcoin'de görüş ayrılığı, para başvuru için uzay programı ve biriminin Bitcoin Cash (BCC) ve gezegenlerin korunması konu- Bitcoin Klasik (BTC) olarak ikiye sunda engin bir bilgiye olmak bölünmesiyle sonuçlandı. 
gerekiyor. Sanal parama birimi Bitcoin, 


bundan böyle Bitcoin Cash 
(BCC) ve Bitcoin Klasik (BTC) olarak devam edecek. 9 yıldan fazladır piyasa da olan ve geçtiğimiz yıllar da büyük değer kazanan Bitcoin henüz resmi olarak duyurusu yapılmasa da Bitcoin madencileri” tarafından bölünme sosyal medyada duyurulmaya başlandı. 

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, bölünmenin zorunlu olduğu belirtilirken, bölünme gerçekleşmemesi durumunda, yakın gelecekte Bitcoin ile alışveriş yapmak veya para transferi yapmanın, saatlerce beklemelere yol açacağı belirtildi. 
Bölünmenin ardından Bitcoin 
906 değer kaybetti. 
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HABER İNCELEME 


MUSTAFA POYRAZ 


10'Da Hata Bulan 
Para Kazanacak 


Windows Kullanıcılarına para dağıtmaya hazırlanıyor. 

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını ürünlerinde hatalar bulmaya teşvik etmek amacıyla yeni bir ödül programı başlattığını duyurdu. 
Windows Bountry programı ile Windows 

10 ve/veya diğer ürünlerde hata veya hatalar 
bulan ve bildiren kullanıcılar, 250 bin Dolar'a kadar ödüller kazanacak. 

Her yazılım da hata olduğu gibi Windows'ta da hataların olduğunu ve hiçbir sistemin mükemmel olmadığını düşünen şirket yetkilileri hata oranına göre ödül vereceklerinin duyurusunu yaptı. Bu şekilde hem Windows 10'u hatalarından ayırmak hem de kullanıcı ile etkili bir iletişimin gerçekleştirileceği düşünülüyor. 

Daha önce de bu tarz ödüller uygulayan şirket Windows 8.1'de bulunan hatalar için 100bn dolar kadar para vermişti. Windows 10 için ödül çıtasını biraz daha yükselten Microsoft bu hamlesiyle kullanıcılarını teşvik edecek gibi görünüyor. 


METAL GÖVDEYE 
SAHİP İLK T SERİSİ 


Başarı Elektronik tarafından piyasaya çıkarılan yerli telefon Kaan NI Kullanıcılarından tam not aldı 

1989 yılından bu yana mobil iletişim ürünleri ve Türkiye geneli servis ve dağıtım noktasıyla Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden olan Başarı Elektroniğin 

Türk kullanıcısıyla buluşturduğu Kaan NI kullanıcılarından tam not aldı. 

KAAN NI; Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, güçlü dragontrail glass full HD IPS LCD capacitive dokunmatik 2,5D kavisli ekranı, 2.0 Ghz hızında Octa Core 64bit Corlex 8 çekirdek işlemcisi, 5.5 inç ekranı, 

8.0 MP geniş açı ön kamerası, 13.0 MP arka kamerası, 3GB belleği, 32 GB dahili depolama özelliği ve mikrosd kart yuvası sayesinde 
128 GB'a kadar artırılabilir depolama kapasitesi, Li lon 3000mAh, güçlü pil ömrü ile de kullanıcılarına çağın gereksinimlerini üst seviyede sunmaktadır. 


EE Windows 10 


Kaan NI Çok Beğenildi 


Başarı Elektronik tarafından piyasaya çıkarılan yerli telefon Kaan NI Kullanıcılarından tam not aldı 

1989 yılından bu yana mobil iletişim ürünleri ve Türkiye geneli 
servis ve dağıtım noktasıyla Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden olan Başarı Elektroniğin Türk kullanıcısıyla buluşturduğu Kaan N1 kullanıcılarından tam not aldı. 

KAAN NI; Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi, güçlü dragontrail glass full HD IPS LCD capacitive dokunmatik 2,5D kavisli ekranı, 2.0 Ghz hızında Octa Core 64bit Corlex 8 çekirdek işlemcisi, 5.5 inç ekranı, 8.0 MP geniş açı ön kamerası, 13.0 MP arka kamerası, 3GB belleği, 32 GB dahili depolama özelliği ve mikrosd kart yuvası sayesinde 128 GB'a kadar artırılabilir depolama kapasitesi, Li lon 3000mAh, güçlü pil ömrü ile de kullanıcılarına çağın gereksinimlerini üst seviyede sunmaktadır. 
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Spor otomobillerden ilham alan tasarımı ile E-PACE, Jaguar'ın tamamen elektrikli ilk SUV modeli olan I-PACE Concept ve Yılın Otomobili ödülünü kazanan F-PACE modelinin ardından Jaguar PACE ailesinin en yeni üyesi olarak yerini aldı. 


2018 yılı ilk çeyreğinde Türkiye'de olacak olan 
Jaguar E-PACE, bir Jaguar spor otomobilin tasarım ve performansını geniş, kullanışlı ve AWD otomobilde toplayan beş koltuklu kompakt bir SUV modeli. 


E-PACE 125g/km CO? değerine sahip temiz ve hızlı tepki veren 150 bg dizel motordan 0-100km/sa değerine 6,4 saniyede ulaşan sportif 300 bg benzinli motora kadar yalnızca Ingenium benzinli ve dizel motorları içeren ilk Jaguar modeli olacak. 


F-TYPE spor otomobilden ilham alan dış tasarım, tipik Jaguar ızgaraları, kaslı oranları, kısa tampon-aks mesafeleri ve güçlü omuz çizgisi vurgularıyla öne çıkıyor. Jaguar'ın spor otomobil genleri aynı zamanda tavan çizgisinin akıcı yüzeyleri ve ayırt edici yan cam grafiklerinde de kendini belli ediyor. 


E-PACE bu sınıftaki bir otomobil için istisnai sayılacak iç alana sahip. Bu kompakt SUV, sofistike Integral Link arka süspansiyon mimarisi sayesinde 4.395mm uzunluğunda olup kısa ön ve arka tampon-aks mesafeleri (sırasıyla 882mm ve 832 mm.) ve 2.681mm aks aralığı ile beş koltuğun konforlu şekilde yerleştiril- 


mesini sağlarken arkada 892ınm'lik cömert bir diz 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mesafesi ve 577 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuluyor. 


Yapılandırılabilir Dinamikler (configurable dynamics); gaz, otomatik şanzıman, direksiyon ve eğer varsa Adaptive Dynamics süspansiyon sistemi için kişisel ayarlarla sürücüye daha fazla hakimiyet kazandırıyor. 


E-PACE, sınıfının en fazla bağlantı olanağı sunan ve en akıllı otomobilleri arasında olacak. 
Yeni nesil dokunmatik bilgi-eğlence sistemi, Jaguar Land Rover'ın InControl uygulamaları aracılığıyla Spotify gibi favori uygulamalara erişim sağlıyor. 


E-PACE'in Active Driveline dört çeker sistemi Jaguar için bir ilki temsil ediyor. Akıllı düzende olağanüstü çekiş gücü Jaguar'ın benzersiz arka- dan itişli karakteriyle bir araya getirilmiş. Sistemin tork ön besleme becerisi tüm koşullarda optimum denge, dinamikler ve yakıt verimliliği sağlıyor. 


E-PACE, yeni nesil Thin-Film Transistor (TFT) Head-Up Display teknolojisini içeren ilk Jaguar modeli olacak. Gelişmiş ekran daha fazla netlik 
sunan geniş, tam renkli grafiklerle ön cama 9066 
oranında daha fazla bilgi yansıtıyor. 


Tüm E-PACE modellerinde Jaguar'ın en son nesil Touch Pro bilgi-eğlence sistemi yer alacak. 


Doğal ses kontrol teknolojisi, 10 inç'lik dokunmatik ekranlı arayüz ve kişiselleştirilebilir ana ekranla işlemler hızlı, kolay ve son derece sezgisel şekilde 


gerçekleştirilebilir. 


E-PACE aynı zamanda yenilikçi Aktivite Anahtarı ile sunuluyor. Su geçirmez ve darbelere dayanıklı bileklikte yer alan entegre RFID aktarıcısı sürücünün ana anahtarı otomobilde kilitleyip koşu, yüzme veya bisiklete binme gibi aktivitelerin keyfini çıkarmasını sağlıyor. 
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ERKEKVE BAYANLAR İÇİN EN DOGAL GÖRÜNÜMLÜNRROTEZSARROZLNLERİ 


1490 212 280 88 55 Gö) 490 532 067 28 37 


Adres: Ulgen Sok. 4 Gazeteciler Sitesi A Blok No:12/7? Levent / İstanbul 


HALIR DES II GN GENTERS 
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4AIR CHECK-UP - FD.A. ONAYLI MEDICAL PROTEZ SAÇ - HAİR-SPA SAĞLIKLI SAÇ VE SAÇ DERİSİ İÇİN KİŞİYE ÖZEL EN GELİŞMİŞ TRİKOLOJİ PROGRAMI 

İNCELEN, KIRILAN, YAĞLI, KURU, CANSIZ VE SEYRELEN SAÇLARA BİLİMSEL ÇÖZÜMLER KEMOTERAPİ, SAÇ DÖKÜLMESİ, ALOPESİ AREATA VE BENZERİ SORUNLAR İÇİN CNC 


an. 


Instagram 


Barış Özcan, barisozcan 


Barış Özcan'ı 

genel de youtube kanalından veya 

belgesellerin- 

den tanıyoruz 

ancak İnstagram hesabı da 

takibe değer, 

güncel paylaşımları gezileri 

ve youtube videoları öncesi 

görüntüler ile 

takip etmek- : 

ten keyif alacağınız bir isim Barış Ozcan: Barış Özcan kimdir sorusunun cevabina gelince; 

Hukuku Fakültesi mezunu, evli ve Sufi adında dünya tatlısı bir çoçuğu olân; Abak.us kreatif ajans başkanı , daha'önce bir çok tv kanalı için belgeseller yapmış; çoğumuzun youtube sayesinde tanidigi yine youtube'nin dünya çapında seçtigi 
12 kişiden biri anlayacağınız bir anlamda 
milli gururumuz. 
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İlkay Zaman 


Caanım ülke- 

mi Amerika'da temsil eden bu abimiz aslında bir medya ajansı 


yaptığı şivele- | 

riyle izleyicisini 

her geçen gün 

arttıran adı zaten 

medya mahallesinde bilinen ancak youtube videoları ile milyonlara hitap eden İlkay Zaman'ı belki de diğer Youtuberlardan ayıran en önemli özelliği samimiyeti, paranın değil izleyicinin takdirini kazanma peşinde olan ender youtuberlerdan olması diyebiliriz. Özelikle ABD'de ki çeşitli ürünlerin fiyatlarını çekti- 
8i videolar izledikten sonra cennet vatan Türkiye'ye olan bakışınızın değişmemesini umuyoruz. 

Ilkay Zaman kimdir? 

Scroll, IT Advisor, Leylekler Getirdi ve App Dünyası gibi yayınların sahibi. Teknoloji, yaşam, eğitim, sağlık, yemek, gezi , motorsiklet gibi bir çok alanda paylaşımlarını bulmanız mümkün. ABD'de yaşayan İlkay Zaman özelikle Amerika'da yaşam videolarıyla youtube'da popüler isim. Biz dergi ekibi olarak takip ediyor sizlere de özellikle tavsiye ediyoruz. 


ML LR 
ADA 


We ayarkadas. rok 


ook'a gelince adaş isimli gün- 


er paylaşan ve ıkı bir diyalogu olan as.net sitesinin res- 
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REKLAM 
VE 
REZERVASYON 


info©dnewistanbul.com.ir 
0850 304 1 478 (İST) 


DERGİNİZ 


KAPINIZDA 


infoGdnewistanbul.com.ir 


0850 304 1 478 (İST) 
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SURME'TİZ 


İstanbul'dan Hafta 
Sonu Kaçamakları 


Boğaz'ın büyülü semtlerinden Çengelköy'de yeni mekan 
Osmanlı dan günümüze huzur veren havası bozulmamış yalı bahçesi Ezheran... 


Çay, kahve, Ezheran 

Şerbeti, Üzüm-Kayısı Karma Şurubu,Mezeleri ve Dumani Tarikati :)) mensuplarına Nargile ile hizmet veren mekan Boğaz'ı temaşanın en afişli mekanlarından olmaya namzet. 


Günün yorgunluğunu atmak isteyenlere birebir.Çengelköy eski top sahasındaki ISPARK 


#newistanbul 
Ağustos 2017 


otoparkının hemen yanıbaşında. 


Yazın klasik deniz tatili yerine , 


İstanbul” a yakın serin bol dinlenmeli , cuma- pazar üç günlük, Sakarya- Bolu hafta sonu kaçamağını sizler için yazdık. 


Cuma sabah erken İstanbul 

dan iki araçla yola çıktık. ilk durağımız Taraklı. Mekan tercihimiz Abdi İbrahim Konağı. 
İşletmecisi Yusuf Kabak sağlık sektöründe yıllarca çalışmanın neticesi olsa gerek temiz bir aile mekanı oluşturmuş. 


Bu arada mekanın adı bilinen ilaç firması ile sadece isim benzerliğinden ibaret. Yöre halkı reklamlarda kullanılan Mümkünlü tanımından rahatsız, Bir söyle bin ah işit durumu, bizden söylemesi. 


Sakin kasaba lakaplı ,Taraklı küçük konaklardan oluşan 

şirin bir ilçe.70 li yıllarda ayva, enginar başta olmak üzere bu yörenin tarım merkezi olan faal çarşı şu an hediyelik eşya dükkanları ve yöresel gıda ürün dükkanları ile çevrili. 


Kahvaltı tarihi konakta yapıyoruz. Konağın ayrıca eski usül banyo ve lavabo bulunduran 4 adet konaklama odası da mevcut . 


Uhud denen şeker içermeyen buğday çimi aşını tatmadan ve stoklarınıza eklemeden dönmeyin. 


Patates yağlaması ve reçeller tam lezzet resitali . 


Çıkarken yayla azığı hazırlatıyoruz. 


Börek, köfte, sucuk mekan yanında yer alan Eymen Yöresel de çabucak hazırlanıyor. Yusuf Paşa ya da diğer adı ile Kurşunlu Cami avlusunda soluklanmanın ardından azığımızı alıyoruz. 
Yolumuz Karagöl yaylası . 


Aracınızda mangal ve demlik bulundurmanız menfaatinize . Ha bir de yayla yolu asfalt ama dik 

ve yokuşlu , arkamızdaki Şenol Bey gibi benzin hesabı yapmak istemiyorsanız çıkarken deponuzu tam doldurun. Tabi yaz bile olsa mont ve kabanları unutmayın , donmamak için. 


Yayla bir krater göl havzası muazzam çam ve kayın ormanı . 


Göl manzarası müthiş. 


Yayla yanındaki Yayla mescidinde 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Kuş sesleri arasında huzurlu Cuma namazı ardından Karagöl manzarasında çay eşliğinde doyumsuz manzarayı seyre koyuluyoruz. Günü tamamlayıp, 


İstanbul? un manevi Fatih'i Akşemsettin hazretlerini ziyaret için Göynük e yoka koyuluyoruz. 


Türbe ' de Fatiha ve selam sonrası cami avlusunda yer alan 

. Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi Akşemsettin , huzur ve dinginlik hakim bu beldeye. Manzaramız Göynük Zafer Kulesi ve Akşemsettin Parkında çay molası veriyoruz. 


Konaklama için Abant” a geçiyoruz. 


Abant gölü manzarası ve sabah akşam sürecek göl yürüyüşleri ve fayton gezilerine , aile sohbetlerine dalıyoruz. Tüm dünyadan konukları olan otelde karamel şeker çocuk Gine' li Adem , bize hepimiz Adem'in çocuklarıyız , düsturunu sevimliliği ile gösteriyor. 


Abant'tan Bolu nun manevi büyüğü Hayreddin Tokadi' 

nin ebedi istirahatgahına yola koyuluyoruz, Yoldan aldığımız kiraz ve dağ ahududu ile ağzımızı tatlandırıp, dua ve şükür vakti arası veriyoruz. Peşinden Bolu Karacasu mevkiinde yer alan konaklama otelimize geçiyoruz. 
Ala geyikler arasında uzun orman 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yürüyüşlerine ve dinlenmeye geçiyoruz. Koşu ve yürüyüş parkuru olan otelde her 

mevsim bir futbol kulübüne rastlamak mümkün. Biz de bundan nasibimizi alıp , Sivas Spor teknik direktörü Samet Aybaba ile hasbihal edip, fanatik Beşiktaşlı gençlerimizle fotoğraf karesine sığıyoruz. 


Ertesi sabah bu orman yürüyüşlerimizi tekrarlayıp, Kartpostallık manzaraları olan Gölcük gölüne geçiyoruz. 
Fotoğraf çekimi ve göl yürüyüşü ardından 


Gerede” de yer alan Hoca 
Ahmet Yesevi! bin akıncı dervişlerinden Ramazan Dede ye ve mekanın bulunduğu Esen Tepe' ye uğruyoruz. Acıkan ekibi Gerede pidesi ardından semaverde çay ile avutup, dönüş yoluna geçiyoruz . Yeniçağa 

da Şair Dertli * de ve Sapanca “da çay molası vererek geziyi İstanbul * da başladığımız yerden noktalıyoruz. 


Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem www.GezginGurmeyiz.biz 
Mekan Bilgileri: 

1. Taraklı Abdi İbrahim Konağı: 
Yusuf Kabak:0 (530) 466 20 93 


2. Taraklı Eymen Yöresel : Emre 
Kabak 0 (533) 432 29 40 


3. Büyük Abant Oteli. O (374) 2245033 


4. Gazalle Resort Hotel/ Karacasu 
Mevkii- Bolu .0 (374) 262 98 00 


5. Gölcük Gazalle Restaurant. O 
(374) 262 90 95 


6. Gerede Kebap Bank, Et ve Gerede pide salonu. 0(374) 3113900 


7. Gerede Esentepe Semaver Çay evi ve Kır lokantası/ Belediye işletmesi. 


8. Şair Dertli Anıt mezar, Yeniçağa yol üstü durağı. 
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TUT ELLERİNDEN 


USLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ 


KURBANIN! 


Kardeşinle Paylaş 


V 
Vekalet - AN I 


A © WHATSAPP 
BEDELİ 


İLETİŞİM NUMARALARI 


90 2163292020 


<7 4905301627071 yayi 


Vekalet - Ji 


TR27 0020 5000 0945 0374 4000 02 


0090 0 etutellerinden 


wwuw.tutellerinden.org.tr 


06060900 


Dergiler Kurumsal Dergi İçerik Hizmetleri Basın Bülteni Şehir Rehberi 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arttıracak çözümler üretiyoruz. Tüm dünyada kurumların gerek iç iletişimde gerekse müşterileriyle iletişimde en 


Herkesle iletisim kurmalı, herkese dokunmalısınız. Hem kurum içi hem kurum dışı imajınızı ve iletişiminizi 


çok yararlandığı, çalısanlarına aidiyet hissi sağladığı ve ortak bir dil yakaladıkları müşterilerin ise bağlılıklarının arttığı kurumsal dergileri hazırlıyor farklı çözüm ve yenilikleri sizlere sunuyoruz. Kurum analizi yaparak ihtiyaç duyduğunuz biçim ve içerikte, hedeflediğiniz iletişim çözümleri Medya Konsept tarafından üretilir. Bilgi üretim 


merkezi olarak çalısan Medya Konsept, sektörel yayınlarda birlikte çalıştığı kurumla stratejik ortaklıklar yürütür. 
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www.medyakonsept.com 
0850 304 1 478 


GÖZ SAĞLIĞINIZ İÇİN 


SULTANBEYLİ ve PENDİK'TE HİZMETİNİZDEYİZ! 


TIBBİ BİRİMLERİMİZ nl 
Mı ( SGK 
& KATARAKT TEDAVISI am di 
© LAZERLE KIRMA KUSURLARI hizmetinizdeyiz! 


(MİYOP, HİPERMETROP, ASTİGMAT) 
© KORNEA HASTALIKLARI 
« RETİNA HASTALIKLARI 
& ÇOCUK GÖZ SAĞLIĞI 
& GÖZ VE GÖZ ÇEVRESİ ESTETİĞİ 
& GLOKOM (GÖZ TANSİYONU) 
& GÖZ NÖROLOJİSİ 
& ROP (PREMATÜRE BEBEK GÖZ MUAYENESİ) & TELESKOPİK MUAYENE 
© ÜVEİT 
© KONTAKT LENS 


TA 


© Düny 


Özel Sağlık Sigortası anlaşmalarımızla hizmetinizdeyiz! 


DÜNYAGÖZ PENDİK - Doğu Mah. Ortanca Cad. No: 79 Pendik, İstanbul 


DÜNYAGÖZ SULTANBEYLİ - Hasanpaşa Mah. Fatih Bulvarı No: 41 Sultanbeyli, İstanbul 


©) Dünyagöz 


DÜNYA GÖRMEYE DEĞER 


